
Neos Kinrooi maakte een 5-daagse reis naar Normandië 

Op vrijdag 26 april 2024 om 06:00 uur ’s morgens vertrokken 39 Neosleden samen  met onze 
reisgidsen Josette en Jean van Kamaanreizen per autocar naar Normandië. 

Op onze heenreis bezochten we de stad Amiens en de kathedraal Saint-Firmin, Saint-Firmin die 
zonder hoofd wordt afgebeeld. Amiens is de hoofdstad van het departement Somme en ligt aan de 
rivier de Somme met zijn talrijke kanalen. 

Na een lekkere lunch reisden we verder via Le Havre, een belangrijke havenstad met haar  
petrochemische industrie, naar Honfleur. We reden over de “Pont de Normandie”, een tuigbrug die 
de monding van de Seine overspant, 52 m boven de Seine ligt, 2,1 km lang en de hoogste pyloon is 
215 m hoog . 

In ons hotel Fruitier gelegen in Villedieu-les- Poêles genoten we van een lekker avondmaal. 

Op dag twee bezochten we de stad Bayeux met o.a. het museum “La Tapisserie de Mathilde”, een 
middeleeuws wandtapijt van 69 m lang en de kathedraal “Notre-Dame de Bayeux”. Na de lunch 
maakten we een stadswandeling door Caen en bezochten we de kerk Saint-Etienne van de 
mannenabdij. 

De derde dag stond in het teken van de tweede wereldoorlog en de invasie op 6 juni 1944. In La 
Cambe bezochten we het Duitse militaire kerkhof en via de Route de la Liberté reden we naar het 
indrukwekkend Amerikaanse militaire kerkhof in Colleville-Sur-Mer. In Saint-Mère-Eglise bezochten 
we het Airborne-museum. 

Na het middageten reden we richting de kust van Normandië waar de landing plaats vond op 6 juni 
1944 met Pointe du Hoc, een klif tussen Omaha Beach en Utah Beach. In Arromanches hebben we 
een film over de landing bekeken in het D-Day museum, alsof we er zelf middenin stonden, 
indrukwekkend, de waanzin van oorlog. 

Op de vierde dag moesten we vroeg uit de veren om de vloed van de zee te zien opkomen aan de 
Mont-Saint-Michel, prachtig. Rond 17:00 uur brachten we een bezoek aan de  klokkengieterij  in onze 
verblijfplaats Villedieu-les-Poêles waar de negen klokken werden gegoten voor de Notre-Dame de 
Paris en nu terug waren voor nazicht op schade door de enorme brand in april 2019. 

Op onze laatste dag bezochten we Rouen, de hoofdstad van Normandië, waar we nog een mooie 
stadswandeling maakten, we wandelden door de Rue du Gros Horloge en bezochten de kathedraal 
Notre-Dame de Rouen. 

Het was een boeiende, leerrijke reis met talrijke mooie plaatsen en bezienswaardigheden onder 
begeleiding van onze twee sympathieke gidsen Josette en Jean. 

Jos Smeets 

 


