
 
 

DAMME 

Nodigt je uit! 

Gegidste wijnwandeling 

           in Damme     4 september 

In de middeleeuwen was de aanvoer van wijn een heel belangrijke bron van 

inkomsten voor de stad Damme. Wat vinden we hiervan nog terug in het straatbeeld 

en welke rol speelde de Franse stad Saint- Jean d’Angely in dit verhaal? 

Een wandeling door het oude Damme met Paul Saelens en Martine Mensaert, auteurs 

van het net uitgegeven boek: De wijn van Saint-Jean-d’Angely in Damme. 

We verzamelen op de markt van Damme aan de Fenix, het kleinste 

boekhandeltje van ons land. 

Start om 14 u 

De wandeling duurt tot 15u30 

Prijs: 5 euro ( glas wijn inbegrepen ) 

Graag inschrijven en betalen voor 25 augustus 

 

 

Ga mee op onze wijnwandeling in Damme en geniet 

van een lekker glas wijn uit de streek van de Charente 

Maritime. 

Ons bestuurslid Paul en zijn vrouw bezochten de 

streek en schreven een boek over deze wijn . 

Toen Damme nog een haven had werd veel van deze 

wijn hier gestapeld. 

 


