Neos Hasselt te gast in Londen

Samen met andere Neos-leden trokken een 22 enthousiaste Hasseltse anglofielen richting Londen. Op het
programma een bezoek aan de vele historische monumenten en musea (de meeste gratis te bezoeken).De
chauffeur zorgde voor viotte, veilige verplaatsingen met een heuse dubbeldekker.

Blikvangers van de driedaagse reis waren een bezoek onderweg aan de stad Canterbury met zijn schitterende
kathedraal, de rijke geschiedenis van Londen en uiteraard de show van ABBA. Muzikale nostalgie in een
schitterend decor.

Minpuntje was dat de Golden Eye (het reuzenrad in het centrum van Londen) stil lag wegens een mechanisch
defect. Zal iets zijn voor een volgende keer.




