
Een gedicht geschreven door een Neos Hasselt lid Philippe H. Rotsaert voor dit 
optreden 
 

Zanger uit mijn jeugd 
Wie wandelt door mijn gedachten 
op de vibraties van snaarinstrumenten 
zoekend de juiste toon, 
maatwerk  
– toch clownesk – 
verleid door drie nimfen 
en de zanger beheerst 
het liedboek 
met waarom hij zo vrolijk is 
met Anne die kon toveren 
met Merlijn 
en wandelde over het water 
met Suzanne op een bank 
terwijl de fiets in cirkels 
snorde opzij opzij opzij, 
en dat alles rijkelijk gevuld 
met Spaanse gitaarklanken, 
ja, nu weet ik wie het is: 
de adopie-eend spetter pieter pater 
de vergeten Alfrred Judocus Kwak. 
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