
"Een waardig levenseinde", Professor Wim Distelmans, voor Neos Gent Oostrand, 14.11.2024. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Negentig belangstellenden waren aandachtig voor de interessante voordracht door deze eminent wetenschappelijke 

intellectuele B V . 
Wat kan, mag, mag niet, mogen we het in eigen handen nemen, en quid de wet ? 
En wie is de belangrijkste persoon in dit gegeven ? 
  
We stellen vast dat de laatste 50/60 jaar de technologische vooruitgang in onze maatschappij enorme en steeds 

versnellende progressie heeft gemaakt en zeker evenveel op medisch vlak, waar absolute medische spitstechnologie 

gehanteerd wordt. Ons land loopt daarbij zeker niet achter. 
Met de daardoor toegenomen levensverwachting, moeten we ons ook de moeilijke ethische vraag stellen of we aan 

levensverlenging werken of aan sterven verlenging. We kennen allen de snel toenemende vergrijzing, samengaand 

met groeiende verzorging, comfortzorg, palliatieve zorg... 
  
Op 100 overlijdens in ons land zijn er 50% waaraan niets meer te doen is, vb.  tragisch ongeval, noodlottige 

hersenbloeding, zelfdoding, plotselinge en fataal hartfalen e a. 
De andere helft van de overlijdens zijn steeds te wijten aan een of andere voorafgaande beslissing of aandoening. 
Mogelijke beslissingen: 
stopzetting van een behandeling 
het niet opstarten van een behandeling 
aanpassing van pijnbehandeling / palliatieve sedatie 
levensbeëindiging zonder verzoek 
hulp bij levenseinde/zelfdoding 
euthanasie 
47% zit in de eerste drie mogelijkheden. 
Vorig jaar waren slechts 3250 euthanasie toepassingen in ons land . 
Noteer ook dat op wereldvlak weinig landen beschikken over een euthanasiewetgeving : België, Nederland, 

Luxemburg, Colombia, Nieuw -Zeeland, Spanje, Portugal, V S , Canada. En soms geheel anders dan onze 

wetgeving. 
Weet je dat elk jaar honderden Fransen naar ons land komen om hier een waardige en wettelijke euthanasie te 

ondergaan ! 
Waarover spreken we dan over euthanasie ?  En dat is niet in elk land hetzelfde . 
  
" opzettelijke beëindiging van het leven door een arts en OP VERZOEK VAN DE PATIENT ZELF " 
  
In ons land en dat is enig,  beschikken wij over drie cruciale en unieke wetten : 
Patiënten rechten wet (enig in de wereld) 
Wet palliatieve zorgen 
Euthanasiewet. 
  
Daaruit is  LEIF gegroeid (levenseinde informatie forum ) 
  
Voorwaarden om euthanasie te kunnen verkrijgen : 
wilsbekwaamheid van de patiënt 
vrijwillig, duurzaam en herhaald vragen met schriftelijk verzoek 
ongeneeslijke aandoening door ziekte of ongeval 
permanent ondraaglijk fysisch en/of mentaal lijden 
  
En te onthouden!!!het initiatief komt ALTIJD  van de patiënt 
de verschillende definities zuiver houden en niet door elkaar gebruiken. 
  
Onze Professor heeft gedurende zijn uiteenzetting tegenover een juiste doelgroep.. voortdurend en op zeer 

bevattelijke wijze al zijn stellingen doorspekt met concrete voorbeelden, zo uit het leven gegrepen en door elkeen 

wel ergens te plaatsen. 
Hij maakte van een lezing over waardig levenseinde ook een aangename voorstelling . 
  
Na de lezing kwam ook nog  Mw. Lut Jolie een aanvulling brengen over LEIF en de link hiernaar leest u 

hieronder.  
Mensen kunnen inschrijven voor een zitdag via de link: http://www.palliatieve.net/leif_public of telefonisch op het 

nummer 09 218 94 08. 
Voor de voordrachten kunnen mensen inschrijven via de dienstencentra, maar niet voor de zitdagen. 
Onze LEIF-coördinator is Magali de Jonghe, die te bereiken is op hetzelfde nummer. 
  
 André 


