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Een prachtige dag Seneffe en Charleroi 

Neos Kuringen : Dinsdag 13 mei 2025 was het weer stralend en zonnig, precies zoals het hoort 
op een leuke uitstap! Iedereen was klaar om vroeg op pad te gaan, en gelukkig was iedereen 
goed uitgeslapen en vol energie. 

Onze reis begon met een gezellige autocarrit naar de regio Charleroi. Bij aankomst zou ons een 
heerlijk ontbijt wachten bij het kasteel van Seneffe. Helaas zorgde een klein ongelukje en de 
bijbehorende file voor wat vertraging, maar dat mocht de pret niet drukken! We pasten ons 
programma aan en begonnen meteen met een boeiende rondleiding door het kasteel. 

Voor de wandeling door het kasteel was iedereen 
goed voorbereid met parket-sloeffen, zoiets dat lijkt 
op ‘sneeuwschoenen’ maar dan speciaal voor het 
beschermen van het prachtige parket. Het kasteel zelf 
is een pareltje, vooral bekend om zijn parketvloeren, 
wandtextiel en vooral de gigantisch schitterende 
zilvercollectie – van tafelbestek tot kandelaars en 
bekers allerhande. Wist je dat het kasteel in de 
zeventiende eeuw een belangrijke tussenstop was 
tussen Parijs en de Nederlanden? 

Het croissantje nu na de rondleiding was dat nog niet helemaal verteerd toen we doorreden naar 
onze volgende afspraak: een smakelijk diner bij restaurant QUAI 10 in Charleroi. Daar wachtte 
ons een feestmaal van Carolusballetjes met een heerlijke biersaus – echt smullen! 

Na de lunch namen de gidsen ons mee op een boeiende wandeling door de binnenstad van 
Charleroi. We bewonderden de brug over de Samber, het oude treinstation en de 
indrukwekkende herenhuizen die herinneren aan het rijke industriële verleden. We sloten de dag 
af in de prachtige Saint-Christophe kerk. 

Helaas, een van onze medereizigers werd beroofd van 
haar halsketting door gauwdieven. Maar dat mocht de pret 
niet drukken! We sloten de dag af op een terrasje, waar we 
alle gebeurtenissen nog eens rustig konden bespreken en 
genieten van het mooie weer. 

Keurig op tijd stapten we weer in de autocar voor de 
terugreis naar huis, vol mooie herinneringen aan een dag 
vol plezier, cultuur en avontuur! 

 

PS : in het TV programma : “liefde voor muziek” werd Charleroi bezongen door Kids with Buns  
een liedje van Frank Vanderlinden : Luister : Hier 

https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=kids+with+buns+charleroi&mid=75D932E20EE4D8A5D01975D932E20EE4D8A5D019&FORM=VIRE

