
Verslag uitstap van donderdag 6 mei 2024 richting Kallo en omstreken. 

6 mei was een KIO uitstap! 

Onze eerste stop stond in het teken van de K voor Kunst! 

Bij Katoennatie in Beveren ontdekten we de beeldentuin van multimiljonair Fernand 

Huts, kunstminnende ondernemer, die zijn verzameling open stelt voor iedereen! 

Na een gastronomische lunch in Bebronna op de site, kwam de I voor Industrie aan de 

beurt! 

Vanop een grote uitkijktoren konden we de bedrijvigheid volgen in de Waaslandhaven, 

deel van de Antwerpse haven, waar Reuzencontainers uit # werelddelen opgestapeld 

klaar staan om met grote vrachtschepen de wereld rond te bevoorraden met allerlei 

vrachten! 

Deze haven staat 13de op de wereldranglijst als grootste containerhaven, waar ook de 

Zandvlietsluis de diepste is ,en ook het diepste getijdendok heeft! Indrukwekkend! 

Verdere uitbreiding van het havengebied is reeds gepland. 

De laatste letter O van het drieluik is de Omgeving! 

Daarvoor kon een doorrit  van "Den Doel" niet ontbreken! 

Doel, het zieltogende dorp dat al 60 jaar in onzekerheid leeft en uiteindelijk leeg liep, 

want er leven er nog slechts 21 bewoners, heeft weer perspectief, om, na leegstand, 

weer stilaan te worden opgebouwd. 

Nadien volgde een landelijke busrit door het Verdronken land van Safthinge, met 

Prosperpolder aan Belgische zijde, en Hedwigepolder bij onze Noorderburen, die met 

de getijden afwisselend hoog of laag water hebben. 

En zo was de cirkel van ons bezoek rond! 

Af en toe waren de open hemelsluizen spelbreker, maar ondanks dat waren de meeste 

Neossers geboeid door deze ontdekkingen. 

We hebben dit alles te danken aan bestuurslid Veronique die de nodige 

voorbereidingen regelde, 

Arlette onze goed gedocumenteerde plaatselijk gids, Kristof, de zwijgzame Begonia 

buschauffeur die ons langs bijna filevrije wegen veilig in Park&, Ride Oostakker weer 

afzette! 

Dank aan deze 3, voor deze gevarieerde Neos Oostrand uitstap en tot de volgende 

keer! 

DC. 


