Verslag lerland reis met Neos van 20 mei 2025 t/m 25 mei 2025.

Op voorhand had gids Guy gevraagd om een Whatsapp groep te maken. Dit was super handig
om op korte termijn info door te geven. Alle deelnemers vonden dit een goed idee.

Dag 1.

Met 30 deelnemers en 2 gidsen vertrokken we toch vanop Zaventem. Door de aangekondigde
nationale staking was dit nog spannend.

Om 6:00 was iedereen in Kalmthout van diegenen die aan het station zouden opstappen.

De bus vanuit Essen was goed op tijd en uiteraard met alle mensen die daar bijeengekomen
waren.

De koffers ingeladen en weg voor onze rit naar de luchthaven. De Antwerpse ring viel best goed
mee, alleen aan Vilvoorde hebben we redelijk lang in de file gestaan. We waren toch om 7:45 u
daar. Onze gidsen Guy en Johan stonden ons al op te wachten. Het inchecken verliep heel vlot.
We hadden de incheckbalie voor ons alleen. Dat viel dus goed mee. De controles gingen ook
goed vooruit zodat we nog gezellig een tasje koffie konden drinken voor we moesten boarden.

Na een voorspoedige vlucht kwamen we aan in Dublin om 12:00 u plaatselijke tijd waar we onze
koffers snel konden oppikken. We reden met de bus langs verschillende bezienswaardigheden
voordat we stopten aan een “sportcafé” waar we de lunch kregen. Lekkere soep en belegde
broodjes.

Na het eten verdere verkenning van Dublin met 0.a. een stop aan het standbeeld van Oscar
Wilde, mooi!l. Een wandeling van ca 1 u in de omgeving van het stadhuis was de afsluiter. Heel
onderweg kwam de vrijheidsstrijd van de leren sterk aan bod. We reden naar het hotel waar we
vlot konden inchecken.

Bij het diner konden we kiezen uit verschillende voor- hoofd- en nagerechten. Nadien vrije avond.
Dag 2.

Na een verkwikkende nachtrust en een heel goed ontbijt zaten we om 9:00 u terug op de bus met
onze vaste chauffeur Kieran. We reden eerst naar de ruine van aan abdij met een speciale
“Round Tower”. Dit is het enige exemplaar in lerland dat nog een dak heeft. Je kan het vergelijken
met een obelisk maar dan gebouwd met stenen. Het speciale eraan is dat de ingang alleen met
een ladder bereikt kan worden, dus goed verdedigbaar. De groep heeft een wandeling gemaakt
rond het Upper lake van “Glendalough” letterlijk vertaald, “de vallei van de 2 meren.” Dat was
mooi. We reden verder naar “Powers Court” met een heel mooie tuin waar we vrije tijd kregen om
te lunchen en de tuin te verkennen. Om 15:00 u zaten we terug op de bus voor een rit naar de
Guinness distilleerderij. Deze is niet meer actief maar een interactief museum met proeverij. Het
was er wel heel druk. We werden letterlijk vooruit gestuwd tot aan de 360° panoramische bar
waar we een Guinness konden proeven (of iets anders drinken). Persoonlijk vond ik de Guinness
best lekker. Nadien naar het hotel waar we weer konden kiezen uit verschillende gerechten
tijdens het diner. Voor de liefhebbers was er nadien een kroegentocht naar Tempel Bar. Dit is een
straat waar veel pubs zijn waar live muziek gespeeld wordt. We zijn met 22 personen vetrokken
aan het hotel maar in de straat geraakte de groep al snelverdeeld. Het was een leuke avond.



Dag 3.

Ontbijt om 7:30 u en met de koffers om 8:30 u op de bus richting Killarney. Dit was een trip van
ca 350 km. Onderweg gestopt in Cashel om er naar High Cross te gaan kijken. De plaats is vooral
bekend om de Rock of Cashel, een archeologische plaats waarop zich de ruines van

een klooster bevinden, en waar vroeger de residentie van de koningen van Munster was.

De weergoden waren ons gunstig gezind. Het was prachtig weer met een stralend blauwe lucht.
We hadden vrije tijd om te lunchen en het stadje te verkennen. Om 13:30 u zaten we terug op de
bus richting onze bestemming. Het inchecken ging ook heel vlot, de sleutels lagen klaar. Diner
om 18:00 u en nadien vrije avond voor een kroegentocht. Het hotel was heel goed gelegen in het
centrum van het stadje zodat we niet ver moesten gaan voor een pub. Hier ook weer live muziek.

Een minpuntje aan ons verblijf in Killarney was dat er 3 singles in een ander hotel moesten
overnachten. We hebben er alles aan gedaan om dit recht te zetten maar het is niet gelukt.

Dag 4.
Ontbijt om 7:30 u, Wij zaten met onze groep in een apart zaaltje.

Dan volgde een speciale trip. Met paardenkoetsen werden we naar Ross Castle gevoerd via een
mooi park waar we enkele reetjes konden spotten. Er waren 4 koetsen. Onze koetsier Calvin was
een grappige jonge man, met veel liefde voor zijn paard Ginger. Het verhuren van koetsen zat al
200 jaar in zijn familie en gaat over van vader op zoon. Na het bezoek aan dit gerestaureerde
kasteel reden we met de bus naar Mucross House. Dit is een prachtig huis met veel kamers en
een bijhorend landgoed. We hadden vrije tijd om het huis te bezichtigen, een wandeling te
maken in het park en te lunchen. Dan volgde iets wat in lerland zeker niet mag ontbreken, nl een
Whisky proeverij, Skelling Distilleerderij. We kregen een zeer uitgebreide uitleg over het maken,
distilleren, van Whisky. DE proeverij bestond uit 3 verschillende Whisky’s, een Amerikaanse, een
Schotse en uiteraard de lerse. Dat smaakte wel. Nadien terug naar het hotel om te eten en ons
klaar te maken voor onze uitstap. Vanavond stond “Celtic steps” op het programma. Een muziek
en dans evenement. Het was gewoonweg fantastisch. Live muziek, zang en uiteraard de lerse
dansers. Mooi!!! Om 23:00 u waren we terug in het hotel.

Dag5

Ontbijt om 7:00 u zodat we op tijd konden vertrekken voor de dagtocht langs de Ring of Kerry. Dit
is een toeristische route in het graafschap Kerry. De weg voert ons langs de Atlantische Oceaan.

We zijn eerst gestopt in het Kerry veendorp, een soort Bokrijk in lerland. Hier konden we dan ook
echte “Irisch Coffee “ proeven. De rit voerde ons verder over hobbelige wegen naar het dorpje
Portmagee waar we de lunch konden nuttigen, nl. Fish and Chips, met eerst een lekkere vissoep.
Onderweg waren we nog gestopt om zeer oude ronde forten te bekijken. Weer iets om bij stil te
staan, hoe de mensen dit vroeger konden bouwen. We hebben veel regen gehad zodat het
uitzicht letterlijk in het water viel. We hadden wel geluk toen we rond 17:30 u stopten voor een
panoramisch uitzicht over de meren van Killarney. De zon kwam ineens door de wolken en
kregen we een wondermooie regenboog te zien. Terug in het hotel was het vrij dineren. Het was
nog gezellig in de bar van het hotel waar het aperitief genomen werd en sommige mensen
hebben er ook gegeten.


https://nl.wikipedia.org/wiki/Rock_of_Cashel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Archeologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klooster_(gebouw)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koning_(titel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Munster_(Ierland)

Dag 6

Weer ontbijt om 7:00 zodat we op tijd terug naar Dublin konden vertrekken. Onderweg een paar
sanitaire stop gedaan en gestopt in Kilkenny, schijnbaar 1 van de mooiste dorpen in lerland.
Spijtig genoeg hadden we weinig tijd om dit te bevestigen. De bus stond nogal ver geparkeerd en
we moesten dus wel een eindje stappen voor we iets vonden waar we konden eten. Dan verder
naar de luchthaven waar we ook weer snel konden inchecken omdat we met een groep waren.
Na de veiligheidscontrole heb ik zelf toch nog een Guiness gedronken. Dat smaakte. Onze vlucht
had wel wat vertraging maar het was een voorspoedige vlucht. Aan de bagageband afscheid
genomen van Guy en Johan. Zij hebben het goed gedaan. Johan was de eigenlijke reisgids. Hij
vertelde ons alles over wat we te zien kregen, het programma, uren van vertrek enz. Guy was
meer verantwoordelijk om de groep bijeen te houden in de achterhoede. Guy is ook een amateur
fotograaf en zal ons de foto’s bezorgen. Hij heeft er al verschillende doorgestuurd via ons
Whatsapp groep.

Besluit:

Het was een fantastische groep die heel goed samen hing. De nieuwelingen werden ook direct
aanvaard, dank je wel daarvoor. lerland is een heel mooi land, ongelooflijk groen. Zeer oude
cultuur en gebouwen.

Speciale dank aan onze gidsen Johan en Guy voor de goede begeleiding. En uiteraard Catherina
van ALK reizen dit in voortduren contact stond met Guy.



