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NIEUWSBRIEF MAART 2026 

 

 

Bestuursploeg: Marc Dedecker (voorzitter), Jean Lemmens (ondervoorzitter), Lucienne Colla (secretaris en GDPR 

verantwoordelijke), Lizette Menten (penningmeester), Bernadette Weytjens (webbeheerder en fotograaf) Trudo 

Lowies (vert. sport en beweging), Ivo Stulens (vert. spel en ontspanning), Alice Wijnen (verslaggeving en catering), 

Lut Daniëls (vertegenwoordiger cultuurraad en subsidies). 

 

 

Hopen, dat doen we naar mooi weer, naar vreugde en 

vriendschap, naar verbinding 

en geluk. Het kan niet lang 

meer duren en de zon komt 

onherroepelijk piepen en 

kunnen we eindelijk weer 

vrolijk fluitend naar buiten stappen om frisse 

lucht op te snuiven, de overblijvende papieren 

zakdoeken weg te bergen en te genieten van 

openluchtactiviteiten. Maar eerst houden we 

ons klaar voor een causerie zoals we ze 

gewoon zijn bij Neos Zutendaal: schitterende sprekers, met een 

verrassend onderwerp, iets dat mensen beroert 

en ons in een sfeer om te onthouden. Op 5 

maart komt Steven De Foer, journalist 

van de Standaard en Amerika kenner 

ons bijpraten over de achtergronden die het 

mogelijk maken dat in Amerika een fenomeen 

opstond. Hoe kan de huidige president Trump 

zoveel mensen achter zich scharen die zich 

minder storen aan zijn boude uitspraken, aan 

zijn abrupt optreden en aan zijn angstaanjagende dreigementen? 

Sommigen zeggen omwille van de oorlogen die hij stil legt, de 

werkloosheid die hij doet afnemen, de economische groei die hij 
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realiseerde voor Covid 19 uitbrak, de bedrijven die dankzij hem 

investeerden in de VS of de doorbraak in de relaties tussen Israël en de 

Arabische landen. Geloven daarom zovelen in zijn land in deze heer van 

stand die ongeremd van standpunt wisselt? Of is er meer nodig geweest? 

Steven De Foer, door velen gekend voor zijn deskundige uitleg in “De 

Afspraak” of “De tafel van Gert” zal ons op aanschouwelijke wijze 

uitleggen welke de jarenlange rol is geweest van een bepaalde pers en 

hoe de opgang van de Republikeinse partij in de jaren negentig is 

begonnen, met een generatie politici die geen beleid maar louter macht 

beoogde. En hoe al wie redelijk en compromisbereid was, uit de partij werd 

gebonjourd. Dat en nog veel meer zullen we die middag vernemen. We 

zullen vragen kunnen stellen. Ben je (nog) niet ingeschreven en wil je 

alsnog komen luisteren: mail naar neoszutendaal@gmail.com. Wees 

evenwel snel want de causerie gaat door op 5 maart om 14u00 in de 

Posthalt. 

 

WAT ONS BEZORGD MAAKT IS BLIJVEND GELUK. AL EENS 

NAGEDACHT WAAR JE DAT GELUK KAN VINDEN? (LEES 

DAARVOOR VERDER OP BLADZIJDE VIER) 

 

 

OP BEZOEK BIJ EEN ULTRA MODERN OOGCENTRUM 

Het is mogelijk dat je zoveel ongure 

exploten ondervond dat je niet meer goed 

door je ogen kan kijken. Het is ook mogelijk 

dat je een ander ongemak aan de ogen 

hebt gekregen, cataract bijvoorbeeld, of 

dat je je bril moe bent. Kom kijken naar 

mogelijke oplossingen tijdens een bezoek 

aan het oogcentrum Ziezonder 

in Bilzen-Hoeselt op 19 maart en ontdek 

wat moderne oogartsen zoal kunnen. 

Ziezonder biedt zelfs refractieve chirurgie 

aan. Dat wil zeggen dat hun specialisten 

zich toeleggen op ooglaseren, ICL-

voorzetlenzen of multifocale lensimplantatie voor een leven zonder bril of 

contactlenzen.  

mailto:neoszutendaal@gmail.com
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BEZOEK AAN HET TRAININGSCENTRUM VAN DE PARA’s  in 

SCHAFFEN en aan de STAD DIEST MET BEGIJNHOF. 

En dan is er nog een knalactiviteit op donderdag 2 april in het 

trainingscentrum van de para’s in Schaffen. Het is sinds 1946 een 

historische en centrale 

opleidingsbasis voor Belgische 

paracommando’s zowel als 

buitenlandse militairen. Het centrum 

verzorgt de eerste 

valschermsprongen, 

gespecialiseerde opleidingen 

(HALO/HAHO), het onderhoud van 

materiaal en maakt gebruik van een kenmerkende heliumballon voor 

sprongtrainingen. We eten er ter plekke. Tijdens de namiddag krijg en we 

een geleid stadsbezoek in Diest en aan het Begijnhof. Kortom, we hebben 

weer een knaldag in het vooruitzicht. 
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We organiseerden nogal wat de voorbije maand. Op 5 februari was Fred 

Brouwers te gast voor een boeiende causerie over schone muziek en hoe 

deze tijdens de oorlog ontstond. Hij heeft met zijn warme stem ervaringen 

van componisten 

beschreven, de weerslag 

van de oorlog op hun 

meesterwerken en het 

vervolg. Fred Brouwers 

onderzocht hoe musici 

onder het nazisme door het 

leven gingen. Hitler was 

een muziekliefhebber die 

apart omging met 

componisten, in een ware 

haat-liefde verhouding.  Die 

drama’s waren herkenbaar 

in de muziek die ze componeerden en dat leverde pakkende, tragische, 

soms onwaarschijnlijke menselijke verhalen op: muzikanten die in de 

gaskamer belandden, anderen die op de vlucht sloegen, weer anderen die 

avontuurlijk overleefden. Fred vertelde hun verhaal én liet hun muziek 

horen en filmpjes erover zien.  

 

EN NU ONS ANTWOORD. HET WARE GELUK LIGT IN HET 

ECHTE LEVEN. HET EINDELIJK ONTDEKTE EN AAN HET 

LICHT GEBRACHTE LEVEN, HET ENIGE VOLUIT GELEEFDE 

LEVEN DUS, EN DAT ZIT IN DE LITERATUUR.   HET LEVEN 

DAT IN ZEKERE ZIN EVENGOED ALS IN DE KUNSTENAAR 

IN ALLE ANDERE MENSEN HUIST. (Denk nu niet dat we bij Neos 

filosofen zijn geworden. Het is Marcel Proust (1871-1922) die deze 

woorden heeft geschreven. Als hij het schrijft dan is dat waar) 
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UITEENZETTEN, VERKENNEN, GENIETEN, SMULLEN 

Deden we tijdens onze introductiedag voor nieuwe leden. Het 

werd een gezapige namiddag waarbij we niet alleen informatie 

uitwisselden (info over het soort activiteiten die we organiseren, de 

verzekeringssystemen die we hebben in geval van een ongeval of voor de 

burgerlijke verantwoordelijkheden die we dragen en natuurlijk de bijdrages 

die jullie gevraagd worden voor carpoolen (ga je mee op een verplaatsing 

met een collega lid dan steek je de chauffeur spontaan 3 of 4 euro toe voor 

de brandstofkosten), de fietsbijstandverzekering, de lidkaartvoordelen en 

de vergoedingen die we kunnen krijgen van de mutualiteit voor sporten. 

Bernadette heeft ons tot slot met haar omfloerste warme stem begeleid 
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door onze nieuwe website die zij heeft samengesteld 

https://neosvzw.be/zutendaal/    Ga vlug kijken!!! 

 

 

 

Zou u liever meer liefhebben en meer lijden, of 

minder liefhebben en minder lijden? Dat is, denk 

ik, uiteindelijk de enige echte vraag. (Volgens 

Julian Barnes) 
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GRUSSE AUS WIEN 

Op 21 februari trokken we met 25 naar Antwerpen voor GRÛSSE AUS 

WIEN, een toonaangevend evenement van het Robert Stolz Promenade 

Orkest, met vele schitterende solisten, een koor en ballet dat de mooiste 

melodieën uit de operette en musical speelt, zingt of danst en zowel 

liefhebbers van klassieke muziek als leken bekoort. Let er ook op met 

welke bus we naar Antwerpen reden. 
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Gezegde van Chat GPT: ‘Hoe ouder ik word, hoe 

meer ik lijk op mezelf en dat valt eigenlijk best mee.’  

Of van Julian Barnes: ‘Nooit het verleden overdoen. 

Nooit slapende honden wakker maken.’ 
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WANDELEN 

met de kuierende krakken deden we op maandag 23 februari. Deze 

keer was Romain Gerits gids van dienst, en geef het toe, een gids eerste 

klas. Hij begeleidde ons naar Steleven, de meest romantische plek 

van Wiemesmeer en bij uitbreiding van het hele land. Hij deed ons 

bewonderend opkijken naar de natuur, de herinneringen uit de tweede 

wereldoorlog en ontmaskerde de geheimen van de ondergrond, 

uiteraard ondersteund door ons lid-geoloog Daniël Van Uytven die op 

zeer verstaanbare manier de aardrijkskundige geschiedenis uit de 

doeken deed van dit stukje Wiemesmeer. Dat we achteraf in de 

hondenclub tijd en ruimte kregen om na te praten was mooi 

meegenomen. 

Heb je vragen zoals bijvoorbeeld: ik wil deel uitmaken van het 

whatsapp groepje van de kuierende krakken: welnu bel Marc 

(0479/932880) en het is zo gefikst. Hij voegt je toe en zo ben je altijd en 

overal supersnel op de hoogte van onze plannen.  
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Tot kijk beste vrienden en wees indachtig: we leven maar een keer. 

Leef dus!   

 

 

BEZOEK OOK REGELMATIG ONZE WEBSITE. 

 

JE VINDT ER ONS VOLLEDIG PROGRAMMA, FOTO’S EN 

VERSLAGEN VAN ONZE VOORBIJE ACTIVITEITEN EN ALLE 

WETENSWAARDIGHEDEN. 

 

GEWOON TIKKEN OP DE LINK HIERONDER: 

 

https://neosvzw.be/zutendaal/ 

 

 

 

 

Tot kijk op 5 maart voor onze causerie met Steven De Foer, en 
Trump, 

Marc 


