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Met 55 leden waren we al vroeg uit de veren om te vertrekken naar Antwerpen. 

Rond 10.00u waren we ter plaatse in Kallo waar we met veel ontzag zagen dat er wel 57 

bedrijven op deze site van Katoen Natie verenigd zijn. 

Zelf werden we ontvangen door 3 bevlogen gidsen bij het bedrijf “Intergamma” en “Karwei”. 

Hun leuze is: bestellen en leveren in 1 dag! Het lijkt een onmogelijke taak maar tijdens de 

rondleiding zagen we dat dit echt wel mogelijk is! 

Intergamma levert in België, Nederland en Luxemburg en ze werken met Post NL die 7 dagen 

op 7 service bieden. 

Er worden zomaar liefst ongeveer 3300 pakketjes verwerkt op 1 dag. 

De verdeling van de producten gebeurt door robots die oppikken, stijgen en dalen, … De 

bakken met voorraad staan in 16 verdiepingen op elkaar, ongeveer 30000 bakken in 16 

lagen, zeer indrukwekkend om van bovenaf te bekijken. 

We vragen ons soms af waarom een kleine bestelling in een veel te grote doos toekomt bij 

ons thuis? Een ecommerce-bedrijf maakt meestal een keuze tussen formaten van dozen, bij 

Intergamma zijn dat 2 formaten: 1 grote of 1 kleine. Dit heeft te maken met de computers 

die de gevouwen dozen moeten openvouwen en dichtlijmen tot het gewenste formaat. En 

voor ieder formaat zou dus een andere computerlijn nodig zijn. Dan wordt er tevens nog een 

correct label op geplakt en ….klaar voor verzending! 

Indrukwekkende rondleiding, we krijgen er honger van. 

Dus samen op weg naar het restaurant Bebronna waar we genoten van een lekkere lunch 

met de nodige drank. Niemand kwam iets tekort.  

Het restaurant kijkt uit op de industriële kant, indrukwekkend. 

Rondom het restaurant gaan we na de lunch de kunstwerken bekijken op de Singelberg, die 

verspreid staan op de site. Dit geeft een extra cachet aan de omgeving. Sommige 

kunstwerken zijn heel groot maar ze komen daar heel goed tot hun recht. 

Rond 15.15u vertrekken we naar het spookdorp Doel.  Onderweg rijden we langs de haven, 

indrukwekkende containertorens, hijskranen …met daarachter een schitterende blauwe 

lucht. Het lijkt wel een andere wereld. In Doel  worden we opgewacht door 2 gidsen die 

beiden ter plaatse wonen, momenteel wonen er 22 mensen in het dorp. Je ziet er vele lege 

plekken waar vroeger ook nog huizen stonden, op de achtergrond een windmolen en 

natuurlijk de bekende torens. 

De gebouwen die er nu nog staan zijn eigendom van de overheid en de enkele huizen die 

nog verhuurd worden hebben ook een huurcontract via de firma. De bewoonbare huizen zijn 

zeer basic: waterdicht, ramen, verwarming… 

Je moet wel echt een idealist zijn om daar te willen wonen. Meestal zijn het ook mensen die 

er vroeger als kind al woonden of mensen die speciaal van de rust houden of geïntrigeerd 

zijn door de lange en soms woelige strijd van de vzw die het dorp terug wil laten heropleven. 

Voor ons lijkt het vechten tegen de bierkaai… Toch zien we tijdens de wandeling dat er nog 

gebouwen zijn die de tand des tijds hebben overleefd zoals de kerk, het gesticht, een 

schooltje… 

Na de rondleiding gaan we samen iets drinken in het cafeetje in de oude school, De Doolen. 

Het lijkt wel of we op kamp zijn. Basic, gezellig en geen luxe. De tegenstelling met de 



voormiddag kon niet groter zijn… 

Het heeft ons alleszins gesmaakt want het was een warme lentedag. 

Rond 18.00u vertrokken we terug naar Bree met maar liefst minstens 1,5u file op de ring, 

een chauffeur die over zijn 15 werkuren kwam en vervangen moest worden in Zonhoven, 

een deur die niet goed sloot… 

Dat kon ons allemaal eigenlijk niet echt deren. De meegebrachte boterhammen die we niet 

meer dachten op te eten kwamen toch nog goed van pas want we waren pas thuis om 

22.00u. 

Maar toch: het was een schitterende, zonnige dag. We hebben veel gezien, veel bijgeleerd 

en veel gelachen. Alle leden hebben met volle teugen genoten. 

We kijken alweer uit naar de volgende activiteit. 
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