
 
 

 

 

 

Beste Neos-vrienden, 
Pasen. Een beetje nostalgie: 40 dagen vasten, dit betekende niet snoepen. De 
gekregen snoepjes werden met tegenzin zorgvuldig opgeborgen in een 
doosje. En dan, paaszaterdag ’s middags was de vasten uit. Onmiddellijk werd 
het snoepdoosje tevoorschijn gehaald en werd er gesmuld van de gespaarde 
lekkernijen die veelal aan elkaar geplakt hingen. Maar dat deerde niet. Waar 
is de tijd? 
Pasen, staat bij velen ook synoniem voor het begin van de lente en lente 
betekent “nieuw leven”. De eerste zonnestralen verwarmen de aarde. 
Fruitbloesems en andere bloemen openen hun knoppen en nieuwe loten 
verschijnen aan bomen en struiken. Het gras groeit weer weelderig en het 
geluid van een orkest kwetterende vogels weergalmt in de lucht. In de 
lentelucht zindert de belofte van een nieuw begin. 
Ook wij, als mens, kunnen zich door de lente weer tot leven gewekt voelen 
en de “goesting” voor allerlei voelen toenemen. 
We wensen het je van harte toe. 
 

“Voorbij 
 
Dinsdag 17 maart 2026: Uitstap “Lekkerbekkendag” – Viroinval en 

omgeving. 
Met een bus vol enthousiaste Neos-leden – achtenveertig in totaal – 
vertrokken we vanuit Glabbeek richting Walcourt, klaar voor een dag vol 
smaken, verhalen en ontdekkingen. Al bij aankomst werd duidelijk dat dit 
geen gewone uitstap zou worden: een warm onthaal met een ontbijt van 
verse bokes, heerlijke choco en confituur uit de plaatselijke chocoladefabriek 
Vanlieff zette meteen de toon. 

 
Na het ontbijt volgde een kennismakingsfilmpje, waarna een vriendelijke, 
Franstalige Italiaan ons meenam in het verhaal van de ambachtelijke 
chocolaterie. Vanlieff werd in 1988 opgericht door Martine en haar familie, in 
hun eigen woning in de regio van Walcourt. Met liefde voor het vak maken ze 
pralines, truffels, gevulde chocoladestronkjes, smeerpasta’s , en verfijnd  
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snoepgoed. Onlangs breidden ze hun assortiment uit met confituur, koekjes en roomijs. 

 

Onze gids Brigitte vertaalde alles met veel charme en zorg. Ze benadrukte hoe belangrijk de keuze van 
cacaobonen is voor kwaliteitschocolade. Vanlieff kiest daarom voor Valrhona, afkomstig uit de Rhônevallei. 

Daarna werden onze smaakpapillen op de proef gesteld met vijf verschillende soorten chocolade, telkens 
voorzien van een humoristische en deskundige uitleg. Een heerlijke ervaring! 

 

Na een smakelijk 3-gangen middagmaal in La Brasserie des Fagnes trokken we naar het Ecomuseum van de 
Viroin in Treignes. In de prachtige 16e-eeuwse kasteelboerderij maakten we kennis met het boerenleven van 
vroeger, oude spelletjes en een indrukwekkende demonstratie van het machinaal maken van klompen met 
machines uit 1924. 

 
Onze rit door de schilderachtige Viroinval bracht ons vervolgens naar 
Oignies-en-Thiérache, waar we het glaswerk "La Cathédrale de Lumière" van 
Bernard Tirtiaux bewonderden.  

 
In Vierves, in Café de la Place, sloten we de dag 
af met een lekker avondmaal met regionale 
kazen, vleesjes en een bijhorend slaatje. 

 
Moe maar voldaan bracht onze ervaren 
chauffeur van Violettacars ons rond 20u30 veilig 
terug naar Glabbeek. Een dag om te koesteren, 
vol fijne herinneringen en nieuwe ontdekkingen. 

 

 
 
Dinsdag 24 maart 2026: Lezing Frank Keunen – “Goestingen is een werkwoord”. 

 
Frank Keunen wist met zijn voordracht “Goestingen is een werkwoord” het publiek vanaf de eerste minuut te 
boeien. Geen droge theorie, maar een mix van humor, herkenbaarheid en kleine levenslessen die meteen 
binnenkwamen. 
 
Met zijn typische humor en zijn talent om alledaagse situaties op een verrassende manier te belichten, liet hij 
zien dat goesting niet zomaar uit de lucht valt. Je zet het zelf in gang.  Het publiek ging van glimlach naar 
schaterlach, van herkenning naar “aha!”. En voor we het wisten, zaten 
we allemaal te knikken: ja, goesting werkt aanstekelijk. 
 
Met herkenbare situaties uit het dagelijkse leven maakte hij duidelijk hoe 
belangrijk het is om in het nu te leven, en hoe een positieve keuze, een 
vleugje lef of een onverwacht “ja” het verschil kunnen maken in ons 
tijdelijk verblijf op aarde. 
 
Frank nam ons ook mee in de geschiedenis van het woord goesting, dat 
al in 1653 opdook. Hij toonde hoe vaak we het woord gebruiken - en 
soms misbruiken - aan de hand van citaten uit zijn boek, waaronder: 
• “Een broek vol goesting” – verwijzend naar de voormalige bisschop van 
Brugge• “Zijn goesting krijgen” – ondanks rechtszaken toch krijgen wat 
men wil 
• “Goesting te koop” – macht die toelaat om verlangens te kopen  
• “Goestingkjes kosten geld” – extra opties hebben hun prijs 
 



Met zijn pleidooi wil Frank het oerwoord goestingen opnieuw in ere herstellen en hoopt hij het ooit officieel in 
'Van Dale' te zien verschijnen. 
 
We kunnen zonder twijfel spreken van een bijzonder geslaagde namiddag. De combinatie van humor, 
herkenning en diepgang zorgde voor een warme sfeer van verbondenheid. Iedereen verliet de zaal met een 
glimlach en vooral met 'goesting'. 
 
Voor wie niet kon aanwezig zijn op de voordracht kunnen we zijn boek 'goestingen, leef als toerist' aanbevelen. 
De opbrengst van deze uitgave wordt geschonken aan Kom op tegen Kanker. 

 

Dinsdag 31 maart 2026: Wandeling te Geetbets, nadien gezellig samenzijn. 

 
Een deugddoende namiddag in Geetbets 
Met 58 enthousiaste deelnemers trokken we richting Geetbets voor een namiddag die volledig in het teken 
stond van natuur, ontspanning en… een heerlijk croqueske. Maar liefst 43 leden kozen voor de all-in formule 
— wandelen én smullen — terwijl 13 deelnemers rechtstreeks voor de culinaire verwennerij gingen. 
Onze 4 km-lange tocht vertrok aan de parking van het domein en leidde ons door een verrassend groene 
omgeving. We stapten door het Populierenbos, waarvan de oorsprong teruggaat tot het einde van de 20e 
eeuw. De populieren werden er niet alleen aangeplant als natuurlijke afscheiding, maar dienden ook als 
windkering voor de omliggende fruitteelt. 
Een bijzonder moment onderweg was het passeren van de indrukwekkende veteranenbomen. De twee tamme 
kastanjes — vermoedelijk aangeplant rond 1750 — behoren tot de oudste bomen van het park. Met een 
omtrek van ongeveer 5,34 meter zijn ze ware monumenten van de natuur. Hun holle stammen, grillige vormen 
en oude wonden maken hen niet alleen uniek, maar ook ecologisch waardevol. Voor hun onderhoud worden 
gespecialiseerde boomverzorgers ingeschakeld, want deze bomen zijn officieel beschermd erfgoed. 
Midden in deze rustgevende omgeving doemde het prachtige Kasteel van Geetbets op, een stille getuige van 
eeuwen geschiedenis. De wandeling rond het kasteel en door de omliggende natuur bracht ons helemaal tot 
rust. 
Na deze verkwikkende tocht trokken we naar Halte 22, waar ons een heerlijke croque en een warme tas koffie 
te wachten stonden. De ideale afsluiter van een fijne namiddag. 
Een welgemeende dank aan Marc voor het uitstippelen van deze mooie wandeling. We kunnen ze alleen maar 
aanraden om nog eens individueel te herontdekken — de natuur in Geetbets blijft verrassen. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



Vooruitblik 
 

Dinsdag 14 april 2026: Lezing door Prof. Dr. M. Gewillig 

“Geneeskunde en de Europese regels”. 
 Een uitnodiging werd je verzonden. Vergeet niet in te schrijven. 

 

 
Donderdag 21 mei 2026: Daguitstap naar Kinrooi, bezoek 

aspergeboerderij. 
 Info volgt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 – 8 juni 2026: Reis naar Slowakije. 

De inschrijvingen (27/02/2026) zijn afgesloten. We tellen 37 reislustigen. 
 


