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Zeeland heeft verschillende troeven waaronder een rijke culinaire traditie van verse 

zeevruchten en een schat aan gevarieerd cultureel erfgoed. Een 46-tal leden busten richting 

onze noorderburen. In hét mosseldorp van Nederland waar nagenoeg alle producenten zitten, 

kregen we een gegidste rondleiding. Yerseke is een authentiek vissersdorp dat bekend staat 

om zijn vele mosselkwekerijen, oesterputten en visserij, kortom een stek waar je de liefde 

voor de zee kan proeven. We wandelden langs de vissershaven en de idyllische oesterputten, 

die eigenlijk zoutwaterbanen zijn waarin oesters worden verwaterd. Eerst schetsten de gidsen 

de geschiedenis van Yerseke, hoe het dorp door de eeuwen heen evolueerde van 

landbouwdorp tot een schelpdierendorp. Ook verduidelijkten ze waarom het vruchtbare 

water van de Oosterschelde een ideale plek is voor mosselteelt en zetten zij het handelsproces 

op de “Nederlandse Mosselveiling” uiteen. Verder kregen we een lawine aan toelichting bij 

het kweekproces, de culturen en de smaken van de zeevruchten: de mossel, de oester en de 

kreeft. De mossel veroverde Europa na WOII en werd een echte delicatesse waardoor hij de 

bijnaam ”het zwarte goud” kreeg. Hij wordt gezaaid en geoogst of aan touwen gehecht. Op 

het einde van de 19de eeuw werd begonnen met het kweken van oesters in een combinatie 

van pannencultuur, geschikte waterkwaliteit en de bodem- en tafelmethode als kweekwijze. 

In het gezellige “Zeeuwse Mosselhuis” konden we smullen van het beste wat de Oosterschelde 

te bieden heeft. Eén van de mooiste plaatsen en tevens hoofdstad van Zeeland is het heel 

gemoedelijke Middelburg dat met meer dan duizend monumenten van zijn historische 

binnenstad een openluchtmuseum maakt. Na een korte wandeling bereikten we de markt 

waar het 15de-eeuwse stadhuis dat werd gebouwd door een Mechelse familie, maar achteraf 

een hoop veranderingen onderging, alle aandacht pakt. 

De bombardementen uit WOII brachten flink wat schade 

toe, maar de vlugge wederopbouw slaagde wonderwel 

uitstekend. De laatgotische brede gevel, gekenmerkt 

door de in het midden oprijzende achtzijdige toren 

opgesierd met kleine torentjes, artistieke beelden, hoge 

vensters en rood-witte luiken, oogt imposant. Binnen 

vertelden lokale gidsen uitgebreid over de bewogen geschiedenis en de fraaie architectuur 

van het iconische gebouw. We doorliepen de burger, raad- en trouwzaal, alsook de 

burgemeesterskamer en genoten van het schitterende interieur terwijl we luisterden naar de 

uitleg over de herkomst van de meubelen, schilderijen en wandtapijten. Ook kleine details 

werden niet vergeten. Daarna deden we een rondvaart door de grachten om de stad vanop 

het water te ontdekken. We voeren onder historische bruggen en kwamen meer te weten 

over de statige herenhuizen, talrijke monumenten en oude pakhuizen waar vroeger goederen 

uit de hele wereld werden opgeslagen. Ook vernamen we straffe en sappige verhalen over de 

belangrijkste panden en hun voormalige bewoners. Alle leden vonden het een interessante 

en leerrijke belevenisdag. 
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