
Verslag filmbezoek:  
Seniors at the Movies “Le Comte de Monte-Cristo” op 8 oktober 

Neos Hasselt ontroerd door de Graaf van Monte-Cristo 

Wie van een romantische film houdt, moet gaan kijken naar “De Graaf van Monte-Cristo”, een 
verfilming van de gelijkaardige roman van Alexandre Dumas uit 1844.   

De film, dit jaar gemaakt, belicht het leven van een 19-jarige zeeman, die op het punt staat te 
trouwen met zijn verloofde, maar, valselijk beticht door jaloerse vrienden, wordt aangehouden 
op zijn huwelijksdag en voor levenslang wordt opgesloten. Na 14 jaar weet hij te ontsnappen, 
vindt een fabelachtige schat op het eiland Montecristo, leeft luxueus en noemt zich De Graaf 
van Monte-Cristo. Aan het slot neemt hij wraak op iedereen die hem vals heeft beschuldigd. 
  
Een op en top emotionele film, gelaagd opgebouwd en met prachtige kostuums en mooie 
huizen.  
 
De 30  leden van Neos Hasselt voelden zich zo waar even romantische pubers, meegesleept 

in een verhaal met een open, droevig einde. 
  

 


