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ZOMER 2025     HEB JIJ VRIENDEN OF KENNISSEN DIE LID WILLEN WORDEN? LAAT HET ONS WETEN 

Beste vrienden van Neos Bissegem, 

Wie zich op 17 juni de moeite getroost heeft om naar het OC in Aalbeke te 
gaan zal het zich zeker niet beklaagd hebben. Met zijn allen mochten we 
in de gezellige cafetaria genieten van het mooie en bij wijlen frivole pia-
nowerk van Arnold Sercu en van de mooie stem van Bart Verhellle. Ze 
brachten ons een programma met mooie Nederlandstalige liedjes afge-
wisseld met heel fijne humor. Echt topartiesten van eigen bodem!  
(foto Claire Verfaillie) 

Met deze editie zijn we toe aan de zomereditie van onze nieuwsbrief. Tijdens het zogenaamde zomerreces 
valt er echter nog heel wat te beleven, zoals blijkt uit de agenda. 

Twee echtparen vieren in augustus hun briljanten huwelijk: op 13 augustus zijn André Wiels en Liliane De 
Clercq 65 jaar gehuwd en op 20 augustus zijn Emiel Crombez en Cecile Vermandere aan de beurt. Aan beide 
echtparen onze hartelijke gelukwensen. 

AGENDA 

• Bowling op dinsdag 8 juli in de Max mogelijkheid tot lunch in restaurant Vork. Inschrijven bij Jacques  
(0473-764865), lunch ter plaatse te betalen. Deelname bowling € 9,- voor 2 spellen, schoenen inbegre-
pen. Uitslag bowling mei: 1. Guido (214 p.) 2. Ginette (150 p.) 3. Lily (110 p.) 

• Donderdag 10 juli: jaarlijks koud buffet in Ter Biest. Start om 12u30. 

• Woensdag 16 juli verzamelen we om 13u30 aan de Rietput voor een fietstochtje van 30 à 35 km. De  
bestemming ligt nog niet vast maar we opteren voor een noordelijke richting. Die dag spreken we de 
datum af voor een fietstocht in augustus. 

• Zondag 20 juli: Neos Sunday in restaurant Biggles aan het vliegveld. Inschrijven bij Ingrid  
Despriet (0496-839183) - Deelnameprijs € 60.  

• Woensdag 23 juli: Pétanque in de Gouden Bank. Lunch mogelijk (€ 18,5). Inschrijven bij Ginette. 
Uitslag pétanque mei: 1. Viviane (22 p), 2. Francky (21 p.), 3. Annhy (16 p). 

• Woensdag 6 augustus: daguitstap naar Zierikzee. Met 35 (!) leden rijden we per bus naar Zeeland voor 
een stadswandeling in Zierikzee, een mosselfestijn en een boottocht op de Oosterschelde. 
We vertrekken om 8u30 aan het Vlaswaagplein. 

• Woensdag 13 augustus: Pétanque in de Gouden Bank. Lunch mogelijk (€ 18,5). Inschrijven bij Ginette. 

• Zondag 17 augustus: Neos Sunday in restaurant Biggles aan het vliegveld. Inschrijven bij Ingrid  
Despriet (0496-839183) - Deelnameprijs € 60.  

• Bowling op dinsdag 26 augustus in de Max mogelijkheid tot lunch in restaurant Vork. Inschrijven bij 
Jacques (0473-764865), lunch ter plaatse te betalen. Deelname bowling € 9,- voor 2 spellen, schoenen 
inbegrepen.  

Verrijk je leven, 
beleef het samen 



Rogier Therry, Voorzitter 0485 936384   Roos Desmet, Kunst en cultuur 056 419519 

Luc Santy, secretaris 0497 947044    Ginette Fieux, Reizen/pe tanque      0476 834514  

Jenny Lenders, Penningmeester 056 327491      

Ingrid Despriet, Neos Sunday  0496 839183   Walther De Reuse, Erevoorzitter  

Lily Vanneste 0496 167069  Emiel Crombez, Erevoorzitter  

Rudi Depaepe 0471 761765  Joe l Vanheule, Eresecretaris  

Uw bestuur 

• 18 t.e.m. 21 oktober: 4 daagse najaarstrip naar “Bourgondië”. Hiervoor doen we opnieuw een beroep op  
Reizen Patteeuw uit Moorslede. Meer info volgt. Volzet.  

• Zondag 26 oktober om 16u Melodieën voor Miljoenen in de Kon. Elizabethzaal in Antwerpen. Goede 
plaats = tijdig reserveren & z.s.m. betalen € 54 (inschrijven bij Roos of via de website). 

 Het is nog altijd zo dat wie een nieuw lid aanbrengt een fles wijn verdient! 

WIJ DANKEN ONZE SPONSORS 

Bakkerij Tarcis 
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8501 Bissegem 
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Wie aanwezig was op het jaarfeest in Zaal Ter Biest in Lauwe 

kon weer genieten van een waar festijn.  

Op 10 juli zijn we er weer te gast voor het koud buffet. 

We kijken er reikhalzend naar uit! 

We beginnen het nieuwe werkjaar op 16 september met een voordracht over A.I. (Marc Nechelput) 
en op 15 oktober (een aangepaste datum omwille van de Bourgondië-reis) verdiepen we ons in de 
Boogie-Woogie, de muziek van de duivel (Robert Van Yper). 


