Met “oiicev. op verkenning in Leuven.

Ik hoor het jullie al zeggen! Op verkenning in Leuven? Akkoord, de Bondgenotenlaan met zijn chique winkels en
de Grote Markt met zijn unieke stadhuis, dat kennen ze zelfs tot in Japan en de USA.

Maaaaar ... wie van u is er al eens binnen geweest in het Museum M? Wie van
u heeft er al eens geluncht in de Notre Dame? Neen, natuurlijk niet die van
Parijs. Maar wel in dat gezellige restaurant op de Grote Markt van Leuven. Wie
van u heeft er al eens gekuierd in de minder bekende straatjes en steegjes van
onze provinciehoofdstad? Als je op al deze vragen hebt geantwoord: “Ik niet”,
lees dan maar verder, dan zit je goed bij Neos Zoutleeuw. Als je echt wil gaan

vertellen dat je Leuven kent, neem dan nota van al wat hierna volgt.

- Opdonderdag 13 juni 2013 gaan we met z’'n allen naar Leuven.

- Verzamelen doen we in Dormaal aan het kruispunt van de Grote Steenweg met de
Zoutleeuwsesteenweg. Wij parkeren daar onze wagen en voor de deur van

- De broodjesbar 't Sandwichke nemen we om 09.10 uur de bus van De Lijn naar Tienen.

- De gids van Museum M verwacht ons in de inkomhal om 11.00 uur STIPT. En stipt wil zeggen stipt! Tot
12.30 uur geven wij vooral onze ogen en oren de kost om zoveel mogelijk te vernemen over de ten
toongestelde kunstwerken.

- Van het museum begeven wij ons rechtstreeks naar de Notre Dame. Ja, ja, waar men zo lekker kan
eten! Wij nemen daar ruim de tijd om te genieten van de maaltijd en van mekaar. Ons menu ziet er uit
als volgt: Beginnen doen we met een heerlijke tomatensoep, vervolgens smullen we lekkere steak (
Agnus Beef ) met saus naar keuze,en ook met frietjes, aardappelen of puree en besluiten doen we met

een Dame Blanche. ( Dranken zijn voor eigen rekening )

- Eentweede gids komt ons om 14.30 uur ophalen in de Notre Dame om
aan een gezapig tempo te beginnen aan een leerrijke stadswandeling. Het thema
van deze stadswandeling is “Donkere en decadente verhalen”. Dat ziet er
veelbelovend uit! Mochten uw knieén of uw benen dit niet aankunnen, alhoewel,
dan beschik je over een vrije tijd tot 17.00 uur uur. Zorg dan dat je om 17.00 uur
aan het Rector De Somerplein bent, ( dat is de plaats waar we ’s morgens zijn
afgestapt ) want 15 minuten later nemen we de bus terug richting Tienen.

’s Avonds komen we terug aan in Dormaal om 18.46 uur.

- Inschrijven doen we VOOR 9 juni 2013 bij :

Herman Schevenels; tel011-784009 of e-mail: herman.schevenels@telenet.be of
Frans Stragier; tel. 011 -78 06 69 of e-mail : frans.stragier@telenet.be

- Deelname in de kosten bedragen 35 euro. Inbegrepen daarin zijn het menu, de inkom in het Museum
M en de twee gidsbeurten. Jammer genoeg vragen wij aan niet-leden een som van 40 euro. Misschien
eens nadenken om toch lid te worden? Wie nu aansluit doet een goeie zaak. Meer uitleg bij de
bestuursleden

- Graag overschrijven op rekening
BE29 9730 8862 2264 van Neos Zoutleeuw. Wacht niet tot de laatste dag!

Wil je echt nog eens genieten van een onbezorgde fijne dag, zorg dan dat je erbij bent!

Het bestuur van Neos Zoutleeuw.
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