
NEOS EEKLO bestaat in 2026 40 jaar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 14 februari 2026 waren we uitgenodigd in de trouwzaal van het  
stadhuis voor de inhuldiging van ons  

                         LOTJEN NEOS EEKLO.  
Lotjen is een bronzen naaktbeeldje die in de schaduw van de Eeklose 

belfortoren staat en is van de hand van de Eekloose beeldhouwster 
Jeannine Van Landschoot, lid van Neos Eeklo.  

 

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Neos in Eeklo  hebben we via de KVVV een 

replica  van het beeldje aangeschaft, dat door naaister Kathleen Van de Woestijne is 

aangekleed. 

Vanaf nu heeft onze vereniging Neos een plekje veroverd in het stadhuis tussen de Lotjes van 

zoveel andere verenigingen die onze stad rijk is.  

 

Het beeld Lotjen verwijst naar de herbakkerslegende.  

De vrouwenfiguur heeft immers geen hoofd, maar een kool.  Haar hoofd rust op de knie. 

Het beeld verwijst ook naar het Eeklose dialect, waar de term ‘lotjen’ gebruikt wordt voor een 

meisje of een jonge vrouw. 

 

De Herbakker-legende is een 16e/17e-eeuws volksverhaal uit Eeklo (de "Herbakkerstad")  

Volgens de legende hakte de Herbakker eerst het hoofd van de romp. Daarna herkneedde men 

het hoofd en werd het ingesmeerd met eigeel om het zo opnieuw te laten bakken. Tijdens het 



proces werd er een groene kool op het lichaam gezet. Dit stond symbool voor het ijle, lege 

hoofd. Nadien werd het hoofd opnieuw op de romp geplaatst en kon men een nieuw leven 

beginnen.  

Het bakproces verliep echter niet zonder gevaren; als het hoofd te lang in de oven was blijven 

zitten, was je een heethoofd. Had men het hoofd niet lang genoeg in de oven laten zitten, dan 

was je een halve gare en/of een misbaksel met een mislukt hoofd. 

De moraal van het verhaal? Wees tevreden met je eigen hoofd.  

Deze legende van de stad Eeklo wordt al jaren levend gehouden door de KVVV met de 

ORDE VAN DEN EECLOOSCHEN HERBACKER die van deze inhuldiging een 

feestelijke ceremonie maakte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Van L nr R - Anita Van Wambeke - Odette 

Van Hamme - Roger Veesaert -  Jeannine 

Van Landschoot - Norbert Van Speybroeck 

- Annie Van Laere -  Monique Lacayse - 

Greta Bastien - Kathleen Van De 

Woestijne  

 

 

 

 
 

Deze inhuldiging werd afgesloten met het lied van Lotjen,  gevolgd door een gezellige 

receptie aangeboden door de stad Eeklo.  

Lololo - lolololo - lootjen, geef mij nog een tootjen, 

Ik hè hier nu een sleutelken da past, 

Op ieder slootjen. 

Lololo - lolololo - lootjen, geef me nog een tootjen, 

We moeten wij nu nooit nie meer, nu nooit nie meer, 

nu nooit nie meer staan vrijen achter ‘t Rootjen. 
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