
Verslag van de daguitstap naar Leopoldsburg op 18 april 
 

Neos Hasselt bezoekt Liberation Garden in Leopoldsburg. 
 
Het oorlogsmuseum Liberation Garden opende in mei vorig jaar de deuren en is nu al 
uitgegroeid tot een van de toeristische toppers in Limburg. Terecht aldus de 58 bezoekers 
van Neos Hasselt.  
 
Via koele beelden en cijfers, maar vooral ook via persoonlijke, vaak emotionele verhalen van 
getuigen krijgt het einde van de Tweede Wereldoorlog een concreet gezicht. De opmars van 
de geallieerde troepen richting Duitsland na de invasie in Normandië begin juni 1944 wordt 
met allerlei interactief beeld- en geluidsmateriaal belicht. De harde strijd om de bruggen over 
de grote rivieren in België en Nederland zorgden voor duizenden doden aan de 2 kanten, 
ook in Limburg.  
 
’s Namiddags op het militair domein in de omgeving onderstreept een bezoek aan het 
geheim kerkhof en het Brits kerkhof de gruwel van de oorlog en de verschrikkelijke gevolgen 
voor de soldaten en de burgerbevolking. 
 
Het soldaten-eten ’s middags en de taart met koffie op het einde van het bezoek kunnen niet 
verhinderen dat veel bezoekers de dag afsluiten met koude rillingen om zoveel ellende en 
onbegrip 
 

 
 


