
Voordracht: Donderdag 16 oktober 2025, om 14:00u. 
“Kinderen van de IJzer” door Anne Provoost. 

In De Zonnebloem, Zuidstraat 67, 8630 Veurne. 
Iedereen Welkom!

NEOS VEURNE

 Oktober 2025
“ Verrijk je leven, 

beleef het samen.”
Nieuwsbrief

Worden de bladeren geel en krom,
kijk dan naar de kachel om.

Anne Provoost, groeide op in de Belgische Westhoek. 

Zij studeerde aan de Leuvense Universiteit en behaalde haar diploma Germaanse Filologie . 
Zij schrijft romans, essays, gedichten en korte verhalen. Ze is lid van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde. 'Kinderen van de IJzer' is het verhaal van de grootscheepse
actie die de Belgische overheid organiseerde voor de kinderen uit de frontstreek: de evacuatie naar
buitenlandse kolonies. 
Anne Provoost vernam het verhaal van haar grootmoeder, Anna Vandewalle, zelf een koloniekind,
die gedurende de oorlogsjaren en langer (1915-1919) in een kolonie in hartje Parijs verbleef.
De schrijfster reconstrueert deze periode op basis van de mondelinge getuigenissen en op basis
van de opzoekingen die zij deed o.a. in de Parijse kloosters. Ze stoffeert haar verhaal met tientallen
foto’s. Ze achterhaalde hoe deze kinderen de oorlogsjaren overleefden weggerukt uit hun ouderlijke
nest. Ze maakt een reconstructie van een gebeuren dat veel families in de Westhoek heeft geraakt.
Een donkere periode in de herinnering van haar grootmoeder, maar na reconstructie vooral een
verhaal van hulpacties, internationale steun, idealisme, solidariteit, niet-aflatende inzet van
donateurs, vrijwilligers en weldoeners die navolging gaven aan het oude gezegde
'Noblesse oblige’.  
Een lezing over hoe kinderen reageren, en wat ze meedragen in hun volwassenheid.
Leden Neos Veurne: gratis          anderen: 10 euro.



Foto’s: BBQ 29 augustus 2025.

Agenda okober 2025
Dinsdag 7 oktober: Daguitstap.
Donderdag 9 oktober: Wandelen
Donderdag 16 oktober: Voordracht: Kinderen van de IJzer.
Donderdag 23 oktober : Kaarten, bollen en rummikub.

Proficiat aan de jarige leden van de maand okober.
Marleen Berneel; Mieke Boeckx; Francine Casier; Marguerite Cools;
Luc Cuffez; Ria D’ Hoedt; Gerard David; Ignace Debandt;                 

Julienne Debergh; Maria Decat;  Willy Decoussemaeker;
Omer Demurie; Liliane Dereu; Rita Devos; Rita Devry
Agnes Gantois; Alain Ghyselen; Monique Haelewyck

Danny Rousseeuw; Christine Selschotter; Linda Van Den Bergh
Leopoldine Vanquaethem; René Vulsteke; Noël Zoete                            

Foto’s: Voordracht over lekkere vis.

Start wandelseizoen  2025-2026.

 Eerste wandelnamiddag: Donderdag 9 oktober 2025.
 Startplaats:  Veurne Kaaiplaats (vroeger Delva).
 Aanvang 14 uur, wandeling van ongeveer 6 km.
 Verantwoordelijken wandeling 9 oktober: 
 Christine Selschotter : 0477 5938 00
 Ria Huyghe : 0497 85 34 42



Uitslag maandelijks kaarten op 28/08/25              Uitslag maandelijks bollen op 28/08/25 
Troostprijs: Lieve Feryn
Waardebon 10 euro: Rosa Dewaele.
1 Genoveva Matthys                       338                1 Gilbert Ameloot                           270
2 Arseen Dendooven                      321                 2 Marijke Hauspie                         220             
3 Françoise de Grave                     315                 3 Denise Carpentier                      210          
4 Jenny Dewaele                            308                 3 Rosa Dewaele                           210
5 Annie Delporte                             306                 5 Michel Baert                              160
6 Rik Delerue                                  297                 5 Maurice Vanwalleghem             160
7 Jacqueline Vandenbroucke         290                  7 Françoise Criem                       150
7 Monique Verhaeghe                    290                  7 Daniël Moeyaert                       150
9 Robert Rosseel                           289                  7 Annie Delporte                           150
10 Etienne Morlion                         278                  7 Magda Hauspie                         150
                                                                               7 Monique Decoodt                      150
               

Donderdag 21 augustus : Fietstocht Neos Veurne naar Lampernisse.
Aan het College van Veurne kwamen onze fietsers nu eens minder vlug aan de start van
deze fietstocht naar Lampernisse. Misschien leek het alleen maar zo omdat we langs de
Karel Coggelaan moesten verzamelen door de werken op het plein?
In ieder geval startten we van daar en via de Iepersesteenweg en de Zuidburgweg langs
de Lovaart naar Steenkerke. Van op afstand zagen we dat Christine ons opwachtte aan
de brug van haar deelgemeente.
Rechts af en gezellig fietsend reden we met 35 Neos fietsers richting Ieperse Steenweg
om er via de kleine straatjes langs te fietsen. René stuurde ons dan toch naar de
vernieuwde steenweg waar we waarschijnlijk voor de enige keer op de ventweg in de
omgekeerde richting konden fietsen richting Alveringem. Die was afgezet voor
gemotoriseerd verkeer dus was dit een enige gelegenheid om zo de weg naar en door
Alveringem te nemen.
Langs de kleine straten en enkele gravelstroken kwamen we aan in Lampernisse.
Ondanks de vele mensen die er al genoten van hun consumptie in de taverne en op het
terras werden we vlug bediend met wat we bestelden : koffie, frisdrank, biersoorten of
een ijscoupe.
De verrassing was groot toen Françoise meldde dat de drank nu het traktaat uit de
Neoskas was. Met volle moed konden we de terugtocht aanvatten. We namen de
traditionele weg richting Zoutenaaie, naar de molen van Avekapelle. We dwarstten de
rijksweg Pervijze-Veurne en fietsend kwamen we in de Nieuwstad terecht.Vanaf daar
zwermden de fietsers uit naar hun woningen. Toen we terug aan het college kwamen
waren we nog met enkelen. In naam van de ganse groep, die intussen volgens hun
kilometertellers 30 of iets meer kilometers hadden, dankte ik de organisatoren en de
signaalgevers voor de veilige tocht. 
Verslag van José.  
 



Donderdag 4 september laatste namiddagfietstocht van dit seizoen.

De weergoden voorspelden niet zo veel goeds. Maar we hebben toch geluk gehad.
Met de wind in onze haren en de zon in ons gezicht,  fietsten we naar Ramskapelle, waar we
in de Lanterfanter konden genieten van een koffie met een pannenkoek.     We hadden toch
38 km op de teller.
René paste zijn route aan volgens het weer.  Altijd interessant.
Met dank  aan René en Françoise en de wegbegeleiders. 
Verslag Christine.

Foto fietstocht Lampernisse.


