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Vroeg uit de veren was het motto van deze reis, vanaf de aanvang op P&R Oostakker, tot de terugkomst op dezelfde locatie. 

Onze Boeddha-buikige chauffeur Marcel heeft ons de ganse reis en als eerste een ontbijtstop, met veel behendigheid veilig vervoerd. 

Eric, de Hollandse Belg of Belgische Hollander heeft ons als reisleider, in de bus veel info en "wist je datjes" verteld. 

Tijdens de bezoeken en wandelingen viel zijn geringe stadservaring  echter op en werden we een wandelgroep die veel op eigen houtje de 

omgeving konden bekijken en hier en daar wat commentaar kregen. 

De eerste stop in Hannover bracht ons in de mooie tuinen van het Schloss Herrenhausen niet te bezichtigen wegens restauratie.. beetje 

pech..  

Eerste typisch Duits middagmaal : Suppe, Schnitzel, Rotkohl und Bratkartoffeln und Dessert? Viel mee  

Het Radisson Hotel  in Lübeck was onze uitvalbasis voor de ganse reis wat vandaar uit dus veel bus rijden betekende! 

Het comfort alsook de vriendelijke bediening waren OK! 

" Cucina Italiana" in het restaurant en " La Barraca" werd zowel bij het ontbijtbuffet als bij het uitgebreid avondmaalbuffet door de 

leden op prijs gesteld! Er was voldoende afwisseling! 

 

Dit in tegenstelling met de middag lunchen op verplaatsing waar "Schnitzel mit Frites und Salat" op 2 na, dus de norm werden.  

En de op algemene aanvraag " Bratwurst" als variatie kregen we helaas niet aangeboden! 

 

Veel Hansesteden in Duitsland, die samen een groep van handelaars vormden met dezelfde doelstellingen over de grenzen heen, werden in 

meerderheid heropgebouwd na de vernietigende WO II. 

Dit gebeurde vanzelfsprekend met Duitse "Grundlichkeit" zodat de bakstenen historische gebouwen vooral veel kerken, de juiste Duitse 

gotische bouwstijl, stijlvol en trouw weergaven! 

In Lübeck was het " Europäisches Hansemuseum" een voltreffer om de historische weergave door de eeuwen heen te belichten en 

opvallend voor ons was de belangrijke rol die Brugge als toenmalige Hansestad speelde!  

Daar tegenover was het Willy Brandt museum, de man die wij natuurlijk wel kenden als belangrijke politicus na WO II, voor de meesten 

onder ons geen echte meerwaarde wegens te uitgebreid en gedetailleerd! 

 

De rondrit in Hamburg met plaatselijke gids, de Nederlandse Anne, was zeer verhelderend.  

Ze had ons zeker langer mogen begeleiden om ons nog méér van deze boeiende stad te laten ontdekken! 



Ondanks de regelmatige felle regenbuien, was de havenrondvaart met " luxeboot"een rustpauze onder een waterzonnetje ! 

 

In Bad Doberan hebben we gelukkig het Münster, de parel van de Noord-Duitse gotiek, ook binnenin kunnen bezoeken! 

Al leek dit grootse bouwwerk meer op een Opera dan op een kerk met overweldigend hoog gotisch decor en impressionante orgels! 

Elkeen had er zijn eigen impressie bij, en het was toch zeer de moeite waard! 

 

Tijdens een korte wandeling in Rostock misten we om 12h jammerlijk de figurenomloop van het astronomische uurwerk uit 1379 in de 

Marienkirche? Een Huzarenwerk uit die 14de eeuw! 

Gezien het wisselvallige frisse weer zat het voorziene" pootje baden" of uitrusten in de typische strandkorven in Warnemunde strand aan 

de Oostzee er niet in! 

Sommige leden zagen in het oord wel opportuniteiten om er terug te komen logeren in het opvallende "NEPTUN" Hotel! 

 

Intussen gaan we al de vijfde dag tegemoet met een geleid bezoek aan het meest "tussen kunst maar vooral véél kitsch" domein, ooit 

geziene, "Iserhatsche Heidekastel" waar huidige eigenaar Ernst Nölle en zijn gezinsgenoten nog wonen! 

Omgeven door onnoemelijk veel # verzamelingen en curiosa mettertijd bijeen gebracht, zowel binnen als buiten en rondom de grote 

eigendom!!! 

Het beschrijven is onmogelijk en elk lid van ons gezelschap zal er wel een heel eigen mening aan overhouden! 

 

De rondleiding in het Ebstorf Klosters door een inwonende dame, nu van Evangelische Godsdienst (ooit was het een Benedictijnerklooster 

met nonnen),  was zeer duidelijk en verhelderend. 

Het topstuk is de Mappa Mundi: de grootste kaart uit de Middeleeuwen (waar ook het kleine stukje België, weliswaar na opzoeken, op te 

zien was) die we niet mochten missen!. 

  

We sloten de alweer wisselvallige dag af met een huifkarrentocht in het droge! 

Een sympathiek koppel leidde ons in 2 huifkarren, met de prachtige trekpaarden "Queenie en Rosy" naar Bianca en "Valentino & Rosalie" 

bij haar echtgenoot, door de Lüneburger heide om er ons hun leven, werken, fauna & flora in dit natuurgebied uit de doeken te doen! 

  



Na ons "laatste Avondmaal" ter plaatse in ons hotel werden we door Viviane, de voorzitter in naam van het Neos bestuur, getrakteerd op 

een afscheidsdrink om deze gezellige reis af te ronden en kregen Marcel en Eric een gepaste fooi  om alweer vroeg onder de wol te 

kruipen want ....  

 

De laatste dag was iedereen om 8h gepakt en gezakt klaar om de terugtocht aan te vatten met een laatste bezoek aan Bremen! 

Gezellige stad waar we alweer op eigen voorkeur konden rondkuieren en er uiteraard de blikvanger: het beeld de “Vier Bremer 

Stadtmuzikanten" (de ezel, de hond, de kat en de haan) niet konden ontlopen! 

 

Wandelen en lunchen deden we in het "Schnoorviertel " het gezellige toeristische Schipperskwartier waar ieder nog een laatste kans had 

om een plaatselijke souvenir te spotten of kopen. 

Dit was dus de laatste interessante stop van deze zesdaagse reis! 

 

Onderweg nog twee korte "plas en snacks" stops in anonieme tankstations om de bus met zomaar 800 l diesel te vullen, de chauffeur zijn 

verplichte rustpauze te nemen en bij de leden een gaatje in de maag te vullen! 

 

We kwamen rond 22h aan waar alles was begonnen op P&R Oostakker en allen tevreden huiswaarts keerden! 

Met dank aan Viviane en haar team om alweer mooie herinneringen te mogen bijhouden! .                                     DC. 

  

 


