
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief December 2024 
Beste Neos vrienden,  

Is je iets opgevallen bij het openen van deze nieuwsbrief? Het Neos Laakdal logo is 
opgefleurd. De achtergrond is een kleurrijk palet geworden. Zo is ook onze 
vernieuwde website en het nieuwe bestuurders systeem in gebruik. Voortaan kunnen 
jullie rechtstreeks inschrijven en betalen voor een activiteit via Neos Laakdal 
website. Link: https://www.neosvzw.be/laakdal  

Geen email verkeer meer nodig. Vereenvoudiging en efficiency kunnen we alleen 
maar toejuichen. Mocht je toch enige problemen ondervinden bij je inschrijvingen, 
aarzel dan niet ons te contacteren via Laakdal@neosclub.be, wij staan klaar om je 
verder te helpen.  

Sinds eind oktober bestaat er ook een Neos Laakdal facebook pagina. Hartelijk 
bedankt aan Ludo om deze op te maken en actueel te houden. Hopelijk bereiken we 
via dit forum een bredere doelgroep die interesse heeft voor onze activiteiten.  

 

Kom zeker op zaterdag 14/12/2024 een bezoekje brengen aan de “Kestmet in Veust”. 
Daar staan wij met een Neos standje en zullen niet enkel onze club promoten maar 
ook Neos bier verkopen (zie verder). Kom gerust eens af!                                                                                

         

 

Samen maken wij er bij 

Neos Laakdal een fijne en 

gezellige tijd van! 

Neos Laakdal  

 

https://www.neosvzw.be/page?page=laakdal
mailto:Laakdal@neosclub.be


 

 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene info 

Provinciale Quiz :  
Ondanks dat onze “Laakdalse Ladies” niet doorgaan naar de volgende 
ronde in de Neos Provinciale Quiz, geven we ze toch een daverend 
applaus voor hun deelname!  Dikke proficiat dames voor jullie inzet! 

Bestuursvergaderingen: 
Iedereen is welkom om onze 
bestuursvergaderingen bij te wonen.  

We willen een open en transparant beleid 
voeren en zoeken nog leden die mee in het 
bestuur willen stappen. 

De betreffende data vind je terug in ons 
jaarprogramma 2024-2025. De locatie zal 
wijzigen naar het LDC -Druivenrank -Veerle 
in 2025. 

 Kestmet in Veust: Zaterdag 14/12 16u -23u! 
Zeker en vast een bezoekje waard aan de Neos Laakdal stand!!  

Je kan een gratis lidmaatschap winnen (geen probleem als je al voor 
2025 betaald hebt, dan is dit geldig in 2026)  

Onder voorbehoud, indien de nieuwe productie van het Neos Bier bij 
brouwerij “Hallelujah” in Belsele voor 14/12/2024 klaar is om op fles te 
trekken, dan verkopen wij het op de kerstmarkt. Dit blondje heeft een 
unieke samenstelling en smaak. (proevertje beschikbaar ter plaatse) 

Er wordt een alternatief voorzien mocht het bierbrouwsel niet klaar zijn.  

Nieuw lidnummer!!!!:  
Naar elk lid is er een “noreply” email verstuurd met het nieuw lidnummer. 
Contacteer ons indien je deze communicatie niet ontvangen hebt. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurslid Michel  onder de “Spots” 

Kort mezelf even voorstellen: Ik ben Michel Mondelaers, 64j oud, woonachtig in Veerle en ga momenteel richting 
pensioen in de vorm van het SWT-stelsel. 

Bij het naderen van een goed gevulde carrière in de bedrijfswereld was ik in 2021 toe aan een nieuwe uitdaging op 
recreatief vlak. Op één van mijn vorige reizen met de camper was ik tijdens een passage in Noord-West Spanje ( Asturië, 
Galicië) onder de indruk gekomen van tientallen wandelaars welke (soms zwoegend)gepakt en gezakt met een zeeschelp 
achteraan op hun rugzak bengelend zich een weg baande over ellenlange wandelwegen waar precies geen eindpunt 
aankwam weliswaar door een prachtig (sterk) heuvelachtig landschap. De wandelweg zelf werd meestal via een gele 
richtingspeil aangegeven op een kleine betonnen sokkel waarop zich een gele schelp bevond op een blauwe 
achtergrond. 

Het duurde niet lang om te weten te komen dat dit één van de wandelwegen (in het Spaans “Camino” genaamd) richting 
Santiago de Compostela was. Het duurde nog minder lang om mezelf ervan te overtuigen dat dit mijn nieuwe uitdaging 
zou worden ook al was ik tot dan toe nooit een echte wandelaar geweest: “Ik wou en zou een pelgrimstocht naar 
Compostela maken!” 

Na veel (wandel)trainingen en het nodige opzoekingswerk was het dan eindelijk zover! Op 1 september 2021 vatte ik te 
samen met 2 andere kompanen uit Laakdal, Jan Catry uit Klein-Vorst en Johan Appels uit Veerle Heide, de 816 km lange 
pelgrimstocht aan richting Compostela over de “Camino Frances”, één van de talrijke wandelwegen welke vanuit alle 
windstreken in Europa richting Compostela gaan. Deze pelgrimstocht vertrekt vanuit het Franse Pyreneëen dorpje 
Saint-Jean-Pied de Port, een dorpje waar je letterlijk en figuurlijk het “pelgrims sentiment ” aanvoelt. Het werd een 
onvergetelijke tocht waarbij we prachtige steden zoals Pamplona (stieren loop door de stad), Locrognõ ( centrum van de 
Rioja wijnen), Burgos,… passeerden alsook de “Meseta” overwonnen, een 200 km lange hoogvlakte waar het in de zomer 
tot 40 graden warm kan worden en in de winter vriestemperaturen tot -20°c zich kunnen voordoen. Overnachten deden 
we in kleine herbergen en kloosters, soms in een slaapkamer voor ons 3 alleen, soms in grote slaapzalen met 
stapelbedden waar de trompetten ( lees “snurkers”) onophoudelijk tot ‘s morgends vroeg hun best deden. De prijs van 
een overnachting varieerde van een “donativo” ( pelgrim bepaalt zelf het bedrag dat hij aan de overnachting wil geven) tot 
20€ à 25€. Ook het avondeten viel best mee, soms aan een klein tafeltje in één of ander restaurantje, soms aan een 
gezamenlijke lange tafel met de “soepterrine” midden op tafel in een herberg/klooster waar je voor 11€ à 15€ een 
bescheiden maar meestal lekkere 3 gangen pelgrims menu voorgeschoteld kreeg. De wandelafstanden per dag 
varieerden tussen de 15 km en 35 km in ons geval. Je bepaalt zelf ( indien je dit tenminste niet met één of andere 
reisorganisatie doet) hoe lang je gaat wandelen en waar je overnacht. De laatste jaren dien je echter best voor de 
meeste herbergen (enkele uren of dagen vooraf) te reserveren. Diverse “Camino apps” zijn reeds in het leven geroepen 
om je daarbij te helpen.  

Uiteindelijk arriveerden we 35 dagen later overgelukkig gezamenlijk met zijn drieën in ons einddoel Compostela na 
talrijke belevenissen ( teveel om hier op te noemen) en emoties( je komt je zelve beslist een aantal keren tegen 
onderweg…). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat mij vooral bij bleef en blijft is het “respect” dat je krijgt onderweg, vooral van de Spanjaarden welke je 
steeds begroeten met “buen Camino” ( “goede wandeling gewenst”).  Nooit of nimmer zal ik nog vergeten ( en 
dit is maar één voorbeeld van de zovelen) hoe op een bepaald moment ‘s morgens vroeg rond een uur of half 
negen, een 76 jarige oude man aan de overkant van de straat “ in the middle of no where” achter een tafeltje 
stond met een thermosfles koffie, water en wat koekjes en ons toe wuifde om bij hem een kopje koffie te 
komen drinken. We deden teken dat het voor ons niet echt hoefde waarop hij naar ons toe kwam en ons mee 
naar zijn tafeltje trok. Hij serveerde ons dadelijk een kopje koffie en vertelde ons in geuren en kleuren dat hij 
zelf ook een pelgrim was en 2 maanden voordien ook de Camino Frances had bewandeld. Bij vertrek stopte we 
hem enkele briefjes van 5€ toe wat hij pertinent weigerde. De manier waarop hij ons echter met respect 
behandelde is hier met geen pen te beschrijven en zal mij altijd bij blijven… Echter éénmaal door de Camino 
gebeten geraak je hieraan verknocht! Zowel Jan als Johan hebben de voorbije 2 jaren elk apart terug een 
pelgrimstocht gemaakt ( vanuit andere richtingen). Zelf heb ik zopas ( gestart op 3 september) de Camino 
Português bewandeld, 270 km lang, deze keer vanuit Porto naar Compostela gedurende 12 dagen waarbij ik na 
3 wandeldagen een 77- jarige Duitser (Egon) en een 62- jarige Oostenrijker (Peter) tegen het lijf liep en we 
daarna de volgende dagen steeds gezamenlijk gewandeld, gegeten ( + pintjes/wijn gedronken) en gezamenlijk 
geslapen hebben en in Compostela afgesloten hebben met een nieuwe vriendschap! 

Het pelgrimeren naar Compostela bestaat reeds sinds mensenheugenis. Volgens de overlevering zouden hier 
de menselijke resten van de apostel Jacobus in een graftombe bewaard zijn. Was het vroeger een religieuze 
boetedoening/ bedevaart komen velen de dag van heden om velerlei andere redenen naar hier. 

Het naar Compostela gaan ( zij het te voet, per fiets, met hond, paard of ezel…) is de laatste jaren ( vooral via 
de media) in “ de mode”. Waren het er in 1972 slechts 67 pelgrims welke Compostela aandeden werd er vorig 
jaar een nieuw record van 438.000 pelgrims geregistreerd ( waarvan +/- 5.000 Belgen). Met jou “Credential”, 
een boekje waar je dagelijks in de herbergen, kerken, kloosters, restaurantjes stempels dient te laten 
plaatsen, kun je in het registratiebureau in Compostela ( na de nodige controles) jou “ pelgrims diploma” 
afhalen. Ik was bijvoorbeeld op 14 september jongstleden omstreeks het middaguur de 891 ste geregistreerde 
pelgrim die dag! 

Beide pelgrimstochten ( zowel 3 jaar terug als  recentelijk) heb ik dag dagelijks geïnformeerd via een blog ( met 
vele tientallen “volgers”) met steeds zeer gedetailleerde info en soms emotionele verhalen… Je vindt deze 
blog via de link https:/www.pindat.com/reisblog/michel.op.reis 

Door de reizen “Camino Frances” en “ Camino Portugues “ aan te klikken kan je dag per dag mijn reisverslagen 
ontdekken met de nodige foto’s toegevoegd. Beslist een aanrader om bij de koude wintermaanden gezellig 
aan de haard eens door te nemen! 

Bedankt om deze kroniek te lezen en alvast veel succes toegewenst aan alle  “ nieuwe” volgers op mijn blog. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie terugblik activiteiten 

 

 

 

Oktober - November 2024 
Vr 17/5 : Bezoek met fiets aan Abdij van Averbode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di 15/10  : Het Kunstuur Mechelen met stadsbezoek 
 

Het was een hele fijne dag in Mechelen met een mooi gedoseerd programma en 

toch hebben we veel gezien. 

De tentoonstelling van "Het Kunstuur" was een mooie beleving. Bij elk 

kunstwerk was er een toelichting van een minder of meer bekende persoon. Het 

waren soms zeer persoonlijke en aangrijpende getuigenissen. 

Het eten was goed en het duurde niet te lang. 

In de namiddag hebben Mia en Guido ons rondgeleid in de prachtige binnenstad. 

We kregen veel uitleg en ze hadden ook een mooie brochure voor ons gemaakt. 

Langsheen al die mooie gebouwen hebben ze ons naar de kade geloodst waar we 

mochten inschepen voor een boottochtje op het vlakke water. Het was echt 

genieten, alweer van de cultuur en vooral van het heerlijke nazomerweertje. 

Veel dank voor de organisatie van deze mooie uitstap! Beste groeten, Ria 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

We keken er naar uit… na de gezellige bbq in 

september wachtte ons nu reeds een tweede 

kennismaking met de Laakdalse NEOS-leden in 

de mooie stad Mechelen. 

Ook het zonnetje was van de partij, midden in 

de herfst is dat geen evidentie. Het welslagen 

van de boottocht werd daardoor een onverhoopt 

succes! 

Het ‘kunstuur’ was een schot in de roos want 

het overtrof echt wel onze verwachtingen! 

De wijze waarop we werden geconfronteerd met 

Belgische schilderkunst van eind 19de en begin 

20ste eeuw, was bijzonder. 

Passende achtergrondmuziek ‘kleurde’ de 

sfeer, belangrijke weetjes rond de kunstwerken 

werden duidelijk en met kennis verhaald door 

goed uitgekozen Vlaamse TV-getrouwen. 

Geen storende elementen, geen massadrukte of 

rumoer maar wel veel ruimte zodat ieder met 

zijn of haar zitje een plaatsje vond om elk 

kunstwerk te bewonderen, de boeiende spreker 

kon zien én verstaan!  

’s Middags hebben we genoten van de lekkere 

lunch én het samen tafelen in The Atrium. 

Tijdens de interessante en boeiende 

stadswandeling maakten we kennis met andere 

Neos-leden maar het waren Mia & Guido die 

het mooie Mechelen al gidsend schilderden, 

zodat we er nog vaak van kunnen nagenieten! 

Dus die andere keer, Mia en Guido… het 

volgende ‘Stadsbezoek Mechelen’ , we gaan 

er dan graag weer bij zijn! Vriendelijke 

groeten, Eric en Brigitte 

 



Het was een leuke ervaring als je nog nooit een operette van kortbij 

gezien hebt . Het is zeker voor herhaling vatbaar.  

Dank zij Neos kunnen veel mensen,  die anders de kans niet hebben, 

zo'n voostelling bijwonen.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do 17/10 : Liedjesprogramma voor de eeuwigheid 
 

Wij waren aangenaam verrast 

door het optreden en de 

organisatie. 

Het smaakt naar meer! 

 

Zo 03/11 : Melodieën voor Miljoenen 

We hebben er geweldig van 
genoten, tof zo een 
namiddag muziek en 
teksten die je recht naar 

het "hart" grijpen en dat 
alles in fijn gezelschap wat 
moet een mens nog meer. 
De afwezigen hadden pech 
of ongelijk. Fons & Jeanne 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di 19/11 : Elektrisch rijden, de toekomst?  

We  hebben zeker wat opgestoken van de voordracht, 

een hoop zaken die ons totaal onwetend waren.  Het zou 

zeker wel eens goed zijn moest het kunnen om een 

dergelijke voordracht te geven  over ons algemeen 

huishoudelijk energie gebruik qua verwarming, warm 

water enz. > Wat straks met stookolie , gas ?? enkel 

nog groene energie elektrisch, warmte pompen enz.   

Met vriendelijke groeten. Jeanne en Fons 

De voordrachtgever heeft een zeer goed 

voorbereide uiteenzetting gegeven. Hij is 

ook een getraind en geboren spreker. Wel 

was duidelijk dat hij sprak in naam van 

de e-mobility lobby. Mijns inziens 

ontweek hij teveel de invloed van de 

verschillende productiemanieren van de 

electriciteit op het uiteindelijk ecologisch 

resultaat van de e-mobiliteit. In ieder 

geval een boeiende  leerrijke namiddag. 

Proficiat Neos Laakdal. Het zou 

interessant zijn om de problematiek van 

het opwekken van electriciteit  en zijn 

milieu-impact te belichten, zeker nu  de 

gevolgen van de  te vroege sluitingen van 

kerncentrales in België en Duistland 

duidelijk worden. Ook de gevolgen van de 

stijgende energie-prijzen op de economie, 

tewerkstelling en de gezinsbudgetten 

worden steeds duidelijker. - Patrick   

Het was een goede lezing waarbij het elektrisch 

rijden van verschillende kanten belicht werd. Veel 

informatie over infrastructuur, laadpalen, 

laadpassen, groene energie, 

toekomstperspectieven  enz... Het was heel boeiend 

en interessant. Beste groeten,  

Ria   

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Zo 24/11 : Night of the Proms 

Onze uitstap naar 'Night of the Proms ' was voor mij een voltreffer. Er was een geweldige sfeer in 

het sportpaleis zowel bij het klassieke instrumentale gedeelte , wat toch altijd indrukkend is, als bij 

het optreden van  de zangers. En natuurlijk alle remmen los bij het optreden van Shaggy!! 

De jonge pianist Philipsen verraste ons zowel in het klassieke als in het lichtere  muziekgenre . Dus 

iedereen meer dan tevreden. Wij hebben echt genoten van deze namiddag in het sportpaleis. 

Wij hadden gekozen voor de luxe van de autocar van Lauwers en zijn veilig heen en terug gebracht. 

Wij willen volgend jaar zeker nog eens terug gaan. Viviane 

 

 

 
Lang geleden dat ik nog eens in het 

sportpaleis aanwezig was, het blijft voor 

mij  een indrukwekkende en 

overweldigende zaal. De sfeer zat er 

vanaf minuut één in. Fantastisch hoe 

klassiek en pop zo mooi in elkaar blenden. 

Ik heb meegezongen, gedanst, in de 

handen geklapt en  met mijn lichtje 

gezwaaid. Ik heb van de namiddag 

genoten vanaf het moment we op de bus 

in Laakdal opstapten. Volgend jaar ben ik 

er terug bij, zeker weten! Véronique   



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warme oproep!!! 

Sinds  01/03/2024 hebben Mia & Eric er altijd voor gezorgd dat elk Neos lid in onze club een 
verjaardagkaart met wens in zijn of haar brievenbus ontving. 

Sinds de aankondiging van hun ontslag als bestuurslid wordt deze taak niet meer 
opgenomen vanwege een tekort aan bestuursleden. We vinden persoonlijk contact en 
verbinding belangrijk in ons beleid maar moeten helaas andere prioriteiten voorop stellen. 

Is er een vrijwilliger die graag deze taak overneemt?   

 "Kesmet In Veust" 

Wie komt er 
nog graag mee 

ons NEOS 
standje 

bemannen? 



 
 

Wil je graag iets met ons delen, aarzel dan niet 

en stuur je informatie naar laakdal@neosclub.be 

De Verenigingspil 

De Verenigingspil is een “nieuwe” oplossing voor 
mensen die eenzaam zijn of die zich niet goed in 
hun vel voelen, en nood hebben aan echte, 
fysieke warme contacten. Naast een oplossing is 
De Verenigingspil een handig instrument voor alle 
eerstelijnswerkers (huisartsen, apothekers, 
psychologen...) om mensen in eenzaamheid toe 
te leiden naar een vereniging. Bovendien geeft 
De Verenigingspil elk van ons iets concreets in 
handen om het gesprek aan te gaan met iemand 
waarvan je denkt dat hij/zij er mee gebaat is. Tot 
slot is De Verenigingspil een symbool om in onze 
huidige samenleving net meer in te zetten op 
fysieke contacten, echte verbinding tussen 
mensen en het verenigingsleven. Zeker in een 
samenleving waar we digitaliseren, fysieke 
loketten zien verdwijnen, buurtwinkels 
verdwijnen... en te kampen hebben met hoge 
eenzaamheidscijfers. 

 

Persoonlijk zet ik mij 100% achter  het initiatief “De Verenigingspil” vanuit  Neos nationaal.    
Ik geloof absoluut ondanks alle digitale kanalen (misschien wel juist daardoor)  dat de 
eenzaamheid nog nooit zo groot geweest is in onze samenleving als vandaag. Wat is er 
mooier in het leven dan mensen te verbinden en met elkaar in contact te brengen. 
Ondertussen  zijn er 44 andere verenigingen die mee in dit initiatief gestapt zijn. M.a.w., hier 
gaat het absoluut niet om Neos te promoten. Het doel is om mensen uit de eenzaamheid te 
halen en terug te verbinden, ongeacht via welke vereniging. Véronique 

Wie gelooft hier mee in?  

Wie kan advies geven, of heeft ideeën?  

Wie kent kanalen of heeft connecties om de “Verenigingspil”  
op een gecontroleerde en gestructureerde manier  

in Laakdal te lanceren? 


