Daguitstap naar Kortrijk, Wervik en leper.

Op donderdag 5 juni zijn we met een groep van 20 personen vertrokken richting Kortrijk

vanuit de opstapplaatsen in Essen en Kalmthout.

Na een vlotte rit hadden we een eerste stop in het restaurant van het Van der Valk hotel in Nazareth
bij Gent. Daar stond de koffie met croissant al klaar. We voelden ons welkom!

Om half elf kwamen we aan in Kortrijk bij het ‘TEXTURE — museum van vlas en textiel’.
Het museum is ondergebracht in een oud pakhuis van waaruit vroeger het gezwingeld vlas verzonden
werd.
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We werden verwelkomd door 2 gidsen. Na een korte intro werd de groep opgesplitst.

Eén groep startte in de “‘Wonderkamer’. Daar kwamen we alles te weten over de verwerking van de
vlasplant tot de bruikbare vlasvezel. Verder zag je hoe het vlas geweven wordt tot linnen en damast.
Het kan ook verwerkt worden in zeep en zelfs in dollarbiljetten.

In nieuwe toepassingen wordt vlas gebruikt in composietmateriaal om allerlei voorwerpen te
fabriceren zoals een kano, een wieg of zelfs een cello.

Het was hard labeur om van de vlasplant tot de vlasvezel te komen: zaaien, oogsten, repelen,
het roten in de Leie, die toen de Gouden Rivier werd genoemd,
dan zwingelen (hout uit de vezel halen) en tenslotte hekelen en kammen.



Ondertussen kreeg de tweede groep in de Leiekamer alle informatie over de geschiedenis van het
vlas en het linnen. Dankzij het vernuft van de vernieuwers Vansteenkiste en Van Maercke werd het
zwingelen geautomatiseerd. (zwingelturbine).

Pakkende teksten geven de sfeer van die tijd weer.

‘Ik vrees niets voor Vlaanderen

zolang de velden er vlas dragen,
er vingeren zijn om het te spinnen
en armen om het te weven,

De Vlamingen zullen aitijd rijk zijn,
zolang men de duimen van hun
spinsfers niet af en houwt’




In de Schatkamer op de zolder van het museum bewonderden we de rijke textielcollectie:
kleding, prachtige damasten tafelkleden, verfijnde kant.
De tijd was te kort om alles te ontdekken.

Dan naar Wervik voor de lunch en het bezoek aan het Tabaksmuseum.

Ook hier een uitgebreide uitleg over het kweken van de tabaksplant en het verwerken tot tabak.
De eerste die het gebruik van tabak naar Europa bracht was de ontdekkingsreiziger Christoffel
Columbus.

De manieren waarop tabak gebruikt werd (het snuiven, het pruimen en het roken) zijn met vele
voorbeelden en illustraties tentoongesteld. Tabak kon gerookt worden met een pijp, als sigaar en
als sigaret. Ook hoe men destijds tot het roken verleid werd (soms met humor) is boeiend
tentoongesteld.



Daarna reden we door naar leper waar men vrije tijd kreeg of met de gids een wandeling kon maken
door het centrum, tot het tijd was voor het bijwonen van de ‘Last Post’ onder de Menenpoort.
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Elke avond om precies 20:00 uur brengen de klaroeners hun eenvoudig maar ontroerend eerbetoon
ter herinnering aan de soldaten die hier vochten en gesneuveld zijn.

Greta, de gids van Verhoeven Reizen, begeleidde ons de hele dag voortreffelijk.
Na een boeiende maar vermoeiende dag keerden we tevreden huiswaarts.



