
Verslag van de daguitstap naar Lier op 3 september 
 

Neos Hasselt geniet van een dag “Lierke plezierke” 
 
Een volle bus met leden van Neos Hasselt bracht een bezoek aan “de Poort der Kempen”, 
Lier dus.  
Na een koffie met een Liers vlaaike startte een geleide wandeling door de stad van Felix 
Timmermans.  
Daarna was er een heerlijk middagmaal in het “Hof van Aragon”.  
De namiddag werd ingevuld met een bezoek aan de Zimmertoren en het Zimmermuseum, 
gevolgd door een boottocht op de Binnennete.  
 
Tot slot werd de dag afgesloten met een heerlijk terrasje op het stadsplein.  
Een leerrijke dag, gekleurd met lekker eten en heerlijke drank. 
  
Méér moet dat niet zijn, toch? 
 

 
  
 


