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VERSLAG Oorlogsstemmen van Guy 
Verlinde

Activiteit Oorlogsstemmen Datum 19/11/2025

Spreker Guy Verlinde Aanvangsuur 14.00 uur

Locatie Sarkoheem Zerkegem score 3,5/5

Verslaggever Marc Buffel Aanwezigen ± 135

We starten de namiddag feestelijk met een
glaasje cava, gevolgd door een heerlijke maaltijd
waarbij je kunt kiezen tussen mosselen of een
klassieke stoverij. Het wordt een warm en
smaakvol begin voordat we ons laten
onderdompelen in cultuur en geschiedenis.

Daarna is het de beurt aan Guy Verlinde. Guy
Verlinde, geboren in Aartrijke, is vooral bekend
als een bijzonder getalenteerd bluesmuzikant die
al jaren op verschillende podia in binnen- en
buitenland staat. Maar naast zijn muzikale
carrière heeft hij ook een grote passie voor verhalen en geschiedenis.

In zijn lezing "Oorlogsstemmen" brengt hij een krachtige, positieve en diepgaande voorstelling. Met een mix 
van anekdotes, pakkende gedichten, historische oorlogsliederen en beklijvende protestsongs werpt hij een 

verhelderende blik op het conflict van de Eerste Wereldoorlog. 
Hij belicht niet alleen de strijd en het menselijke leed, maar ook
thema’s die vandaag nog steeds brandend actueel zijn, zoals 
de ervaringen van vluchtelingen die door oorlog en geweld 
gedwongen worden hun thuis achter te laten.

Daarnaast laat Guy ons kennismaken met invloedrijke 
tegenstemmen uit de geschiedenis, onder wie Martin Luther 
King en Nelson Mandela. Ook de moedige stem van Malala 
Yousafzai, die wereldwijd symbool staat voor het recht op 
onderwijs en het vreedzaam verzet tegen onderdrukking, krijgt 
een plaats in zijn verhaal. Hun engagement toont hoe woorden,
ideeën en vastberadenheid grenzen kunnen overstijgen en een
bron van hoop kunnen zijn.

Tot slot illustreren de protestsongs van iconen als Bob Dylan 
en John Lennon hoe kunst en muziek uitgroeien tot krachtige 
middelen in de strijd tegen oorlog, geweld en ongelijkheid.

Samen maakt dit van Oorlogsstemmen een inspirerende en 
beklijvende voorstelling die nog lang nazindert.


