Verslag van de lezing achter de schermen van het Vaticaan op 8 januari
Neos Hasselt kijkt mee achter de schermen van het Vaticaan

Een boeiende spreker licht de talrijk opgekomen leden van Neos Hasselt toe over wat er
in Vaticaanstad allemaal gebeurt.

Dr. Tom Zwaenepoel kent de stad én staat als zijn broekzak en in een onderhoudende
stijl opent hij heel wat vensters van dit kleine land in Rome.

Vrij gedetailleerd ging hij in op het graf van Petrus en de Sint-Pietersbasiliek (de grootste
kerk ter wereld), op de kunstwerken (fresco’s en mozaieken) , de rol van de paus als
pontifex (bruggenbouwer), de Vaticaanse tuinen, de 26 Vaticaanse musea (waaronder
de Sixtijnse Kapel), de Zwitserse Garde, etc.

Tot slot had hij het over het verloop van een conclaaf (pausverkiezing), over enkele
voorgangers van de huidige paus Leo XIV en over enkele stappen die hij de eerste
maanden van zijn pontificaat heeft gezet.

Een boeiende wereld, voor velen onbekend en daardoor verrassend en soms ook
verbazend.




