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Hoewel je veel kunt plannen, kun je het weer niet 
beïnvloeden. Dit ondervonden we bij ons vertrek vanuit Eeklo 
richting Knokke, waarbij we vertrokken met lichte regenval en 
meer wind in het Zwin, na dagen van mooi weer.  

Graaf Léon Lippens stichtte in 1952 het natuurreservaat het 
Zwin.  Dank zij zijn vastberadenheid en inzet voor de natuur 
kunnen wij nu dit waardevolle reservaat bezoeken. 
 

Onder begeleiding van gidsen verkenden de twee groepen de vlakte, waarbij we werden 
ondergedompeld in de geschiedenis en meer leerden over de gewassen en vogels van 
het natuurpark. De geuren en geluiden van het natuurpark waren voor velen een 
genoegen en zeer leerzaam. 

Na verloop van tijd begon het weer op te klaren en tegen de 
middag scheen de zon. We genoten van een uitstekend 
verzorgde maaltijd en vriendelijke bediening in het restaurant. Na 
de lunch had iedereen de gelegenheid om de prachtige 
tentoonstelling te bezoeken en het huttenparcours te volgen. De 
gidsen hadden ons ’s morgens al geïnformeerd over de 
bezienswaardigheden, die we konden bekijken door de vele 
telescopen die beschikbaar waren. 

Na de middag kon iedereen dus in eigen tempo het parcours 
verkennen en genieten van de stralende blauwe lucht en de 
aangename zonneschijn. De meeste deelnemers sloten de 
dag af met een drankje in de brasserie voordat ze om 17 uur 
terug naar Eeklo vertrokken.  

Na een dagje aan zee voel je je vaak aangenaam vermoeid. 
Heb je dit ook zo ervaren? Dit komt doordat je lichaam 
voortdurend bezig is met het inademen van de zuurstofrijke 
lucht en het verwerken van de negatieve ionen, die zich aan 

bacteriën en ziektekiemen hechten en deze door elektrische oplading onschadelijk 
maken.   

Het was een gezonde en plezierige uitstap! 

 
 

 

 


