
Verslag van de lezing "Geschiedenis van het huwelijk"  door Erna 
Siebens op 19 maart 
 

Neos Hasselt verdiept zich in de geschiedenis van het huwelijk. 
 
Hoe voltrok zich een huwelijk in vroegere tijden? Hoe trouwden de Romeinen? Wanneer zijn 
de trouwringen uitgevonden en aan welke vinger werden die gedragen? In welke kleren 
gebeurde het huwelijk? Waren er ook cadeautjes?  
 
Boeiende vragen waarop kostuumdeskundige Erna Siebens een antwoord gaf tijdens een 
lezing voor Neos Hasselt. Hoe voltrok zich een huwelijk in vroegere tijden? 
 
Aan de hand van meegebrachte beelden en effectieve kleren schetste Erna Siebens de hele 
evolutie van de trouwkleren door de eeuwen heen. Een boeiend verhaal, doorspekt met vele 
achterliggende verhalen. Zo werd lange tijd de vrouw 'weggeschonken' door haar vader, iets 
wat trouwens ook nu nog gebeurt, bv. tijdens het binnengaan in de kerk of zaal bij aanvang 
van het huwelijk. 
 

 


