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NEOS MIDDELKERKE

Eest e klaptje

De chrysant: de betekenis verschilt per cultuur, maar
overal staat de bloem voor positieve waarden zoals
geluk, trouw, eerlijkheid en vriendschap. In Aziatische
landen, vooral in Japan, symboliseert ze een lang
leven, gezondheid en voorspoed en geldt ze zelfs als
nationaal symbool. In Europa, met name in Frankrijk
en Duitsland, wordt de witte chrysant vaak gebruikt
bij Allerheiligen als teken van waarheid en respect. In
Nederland ten slotte is de bloem het symbool van een
13-jarig huwelijk.
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Middelkerke

Kièk, wuk da'm hier tegenkom

Beste leden, 

De herfst doet opnieuw haar intrede: het seizoen van
gouden bladeren, frisse ochtenden en avonden die
uitnodigen om onder een zacht dekentje in de zetel te
kruipen. Voor velen onder ons is dit ook een tijd van
herinnering. We denken met warme genegenheid aan
dierbaren die we moeten missen en dragen hen in ons
hart mee wanneer de dagen korter worden. Toch
brengt de herfst ook verbondenheid met zich mee.
Binnen Neos vinden we troost, herkenning en vooral
gezelligheid. 
Het is fijn om samen te zijn met Neosvrienden — om te praten, te lachen, herinneringen te
delen en nieuwe te maken.
In deze periode van warmte en reflectie wensen we iedereen een mooie, zachte herfst toe.
Het Neos bestuur



Op zondag 5 oktober genoten we van  een
spektakel in de Versluys Arena! De Taptoe 2025
liet ons van de ene verrassing in de andere
vallen. Bij de Nieuw-Zeelandse Haka hield zelfs de
wind zijn adem in — muisstil was het!
De International Massed Pipes & Drums zorgden
vervolgens voor rillingen van top tot teen met hun
Schotse doedelzakken en loepzuivere marsritmes.
En alsof dat nog niet genoeg kippenvel was,
bracht het Showkorps Willen Is Kunnen uit
Oostende met hun mix van klassiekers en
moderne hits de sfeer helemaal tot een
hoogtepunt.
Een namiddag vol muziek, emotie en plezier —
Neos genoot met al zijn zintuigen!
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Wieder waoren
der bie

Taptoe  

Op donderdag 9 oktober .... wat een namiddag! Tralalie
bracht sfeer, zang en bakken humor mee.
Met zijn spitsvondige verhalen en muzikale fratsen kreeg
hij ons allemaal aan het lachen.
Hij zong, vertelde, plaagde en betrok iedereen in zijn
vrolijke gekkigheid.

Kortom: een namiddag vol plezier, waar de lachsalvo’s
luider klonken dan de noten zelf!

Tralalie
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Op dinsdag 21 oktober Neos Middelkerke trok er opnieuw op uit – en dit
keer werd het een uitstap die schuimde van plezier! Bij La Trappe
dompelden we ons onder in de wondere wereld van het trappistenbier.
Tijdens de rondleiding leerden we alles over het gerstenat dat hier met
evenveel zorg als geduld wordt gebrouwen. Van koperen ketels tot
hemelse geuren: het was alsof de engelen zelf aan het roeren waren.
En proeven? Maar natuurlijk! Onze smaakpapillen kregen een traktatie
waar ze nog even van zullen bekomen. Het ene bier al wat complexer,
het andere verrassend zacht – maar allemaal even verleidelijk.
Nathaniël was de stille motor achter deze zorgeloos vlotte dag. Met zijn
gekende zorgen en vlekkeloze organisatie voelde iedereen zich in de
watten gelegd. Dankzij hem werd dit bezoek aan La Trappe opnieuw een
uitstap waar Neos Middelkerke met veel plezier aan terugdenkt.
Een dag vol bier, plezier en kameraadschap – wat wil een mens nog
meer?
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Abdij Koningshoeven: La Trappe 

Op vrijdag 24 oktober Onze Neos-bende trok opnieuw naar het toneel,
dit keer voor “Artiestenloge” van Het Prethuis — en ja hoor, de naam
hield woord!
Vanaf het moment dat het doek opging, werd duidelijk dat wij ons weer
kostelijk gingen amuseren. Wat een namiddag! De deuren van de
artiestenloge vlogen open en we werden meegesleurd in een wervelwind
van misverstanden, hilarische toestanden en dolkomische personages
die zelfs de strakste pokerface deden smelten.
De lachspieren werden stevig aangesproken: sommigen van ons hebben
zelfs tranen gelachen (we noemen geen namen, maar ze weten het zelf
wel…). Het was zo'n voorstelling waarbij je achteraf denkt: “Gelukkig dat
we zitten, want anders vielen we achterover van het lachen!”
Zoals gewoonlijk was het een typische Neos-uitstap: goed gezelschap,
veel plezier en bovenal een namiddag waarop we weer even alles
konden loslaten.

Prethuis: Artiestenloge
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Op donderdag 30 oktober ... wat een heerlijke namiddag
werd het alweer bij Neos!
Renata Bruggeman nam ons mee in haar wervelende
wereld van kruiden — en geloof ons: niemand wist dat
blaadjes en worteltjes zóveel plezier konden brengen!
Met haar sprankelende uitleg liet ze ons proeven, ruiken,
leren… en vooral heel veel lachen.
 En alsof dat nog niet genoeg was, sprongen ook Wim en
Dries enthousiast mee op de kruidenkar. Samen met Renata
lieten ze onze lachspieren harder werken dan een
peterselieplantje in volle groei.
De combinatie van weetjes, humor en gezonde gekkigheid
zorgde voor een namiddag die nog lang blijft nazinderen.
 Bedankt Renata, Wim en Dries — en natuurlijk alle
aanwezigen — voor deze kruidig gezellige bijeenkomst.
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Renata Bruggeman 
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 “Herfst brengt rust — samen
genieten doet deugd.”
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Kerstcruise. In de voormiddag rijden we vanuit onze opstapplaats het
Mouchotteplein te Middelkerke naar Heusden aan de Maas. Bij aankomst
maken we met onze gids een wandeling door dit oude vestingstadje. Om
11u00 gaan we aan boord van een prachtig in kerstsfeer ingericht schip.
We maken een vaartocht over de Maas en de Mandelse Maas en hebben
een mooi uitzicht op de kleine dorpjes op de dijken, haventjes, molens en
Hollandse vergezichten. Middag tijdens de vaartocht genieten we van een
heerlijke kertslunch. Namiddag: omstreeks 14u00 komen we terug aan in
Heusden en rijden we verder naar Den Bosch. Onze gids toont de mooiste
plekjes van deze Noord-Brabantse stad met o.a. de Sint Janskathedraal.
Na de wandeling kunnen we nog volop genieten van de kerstsfeer in de
binnenstad en uiteraard mogen we zeker niet vergeten een echte Bosche
Bol te proeven. Avond: omstreeks 18u00 vertrekken we in Den Bosch
naar onze afstapplaats. Deelname bevestigen voor 1/11/2025 van €70
alles hier vermeld inbegrepen op rekening van Neos Middelkerke BE19
1030 8395 7612 met vermelding Kerstcruise.
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Wuk stoat der op ’t
program in decembre?

December 

Kerstfeest 
Kerstfeest Neos Middelkerke Aperitief - Orloff gebraad met gratin
dauphinois en groentjes - Koffie met kerstbuche. Kersttombola met
mooie prijzen. Deelname bevestigen voor 10/12/2025 van €40 op
rekening van Neos Middelkerke BE19 1030 8395 7612 met
vermelding Kerstfeest.

E welgemeende
merci an:

Tearoom - café Riviera 
Leopoldlaan 40

8430 Middelkerke

Spar Middelkerke
P. De Smet de Naeyerstraat 34

8430 Middelkerke

Q-cars 
Schoolstraat 78

8434 Lombardsijde


