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Met dank aan Véronique en het bestuur om deze nostalgische uitstap ingepland te hebben
naar het Kasteel van Laarne de Middeleeuwse Waterburcht!

Dicht in de buurt van Gent, maar toch voor verschillende van de 33 leden onbekend terrein!
Nog steeds "Geen sant in eigen land"

De burcht werd in de 13de eeuw ondermeer gebouwd ter verdediging van de "Rebelse
Gentenaars" bij de aanvallen van de verschillende overheersers, en er waren er nogal wat!

Het kasteel werd door verschillende eigenaars bewoond die, door de eeuwen heen, elk hun
eigen stempel drukten op de uitbouw naargelang de gangbare mode!

De laatste eigenaar Graaf Robert de Ribaucourt schonk in 1953 h,et kasteel dat een totale
ruine was, aan De Koninklijke Vereniging van Woonsteden en Tuinen, die het volledig
restaureerde.

Sinds 2022 is het in handen van HERITA vzw dit is een organisatie die waardevolle
historische plekken en monumenten in Vlaanderen beheert en restaureert, dankzij de hulp
van vele vrijwillige leden!

Twee gidsen leidden ons rond! Isabelle gaf uitgebreide architecturale, historische en
anekdotische uitleg.

Veel aandacht werd besteed aan de 16de eeuw waar in Laarne en ook op andere plaatsen een
heksenjacht ontketend werd, hoofdzakelijk door de kerk!

Onschuldige vrouwen werden gefolterd in het Kasteel tot ze bekenden, en werden dan levend
verbrand op de brandstapel aan de schandpaal in Laarne! Dit was een volksattractie in die
periode! Een gedenkplaat hangt in het kasteel

In de Zilverzaal was een grote collectie van hoofdzakelijk "keuken zilver" uit verschillende
windstreken te bewonderen!

Niet alle leden konden jammerlijk, door de vele hindernissen doorheen het parcours alles
bekijken!
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Dus voor zeer uitgebreide informatie over het Kasteel "% kan men alles terug vinden op de
website! Bezoek het Kasteel van Laarne bij Gent | Herita

Om alle informatie en gruwelijkheden te verwerken, werd ons en gastronomisch maal in een

stijlvolle eetzaal van het Kasteelrestaurant geserveerd! %

Nog meer culinaire geneugten werden ons nadien aangeboden in Likeurstokerij De Klok in
Serskamp. Dit is nog altijd een familiaal bedrijf met als topproduct "advocaat" dat nog
steeds op artisanale wijze wordt geproduceerd!

De afgeleide Oost-Vlaamse streekproducten werden ons nadien aangeboden, en in het

winkeltje werden gretig zoetigheden gekocht! Er zijn nogal zoetekauwen onder de leden ">

Gelukkig was die dag de hittegolf afgeslankt tot een aanvaardbare + 23° en heeft iedereen
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genoten van deze geslaagde "Dichtbij" uitstap!" ~ | DC.


https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Vlaanderen
https://www.herita.be/nl/monumenten/kasteel-van-laarne

