
Verslag van de  3-daagse reis naar Düsseldorf van 12 tot 14 mei 

Neos Hasselt verrast door mooie stad Düsseldorf van 12 tot 14 mei. 

Niet eens zo ver weg ligt Düsseldorf, een stad met heel wat leuke toeristische troeven. 

Leden van Neos Hasselt bezochten er de Altstadt, de Königsallee, de Medienhafen met de 

Rheinturm en maakten een boottocht op de Rijn. In de omgeving werd een bezoek gebracht 

aan het Neanderthalmuseum en het mooie Klingenmuseum in Solingen. 

Een leuke driedaagse met het nodige eten en vooral drinken (het warme weer), het hotel 

was zeer goed, de sfeer gezellig en bij wijlen uitbundig. 

Op de terugweg werden al enkele pistes voor een nieuwe trip in het volgende werkjaar 

besproken… 

 

 

 

Maandag 12 mei 2025 begeleide stadswandeling door Düsseldorf. Namiddag boottocht op 

de Rijn.  

Dinsdag 13 mei bezoek aan het Neaderthal Museum. Namiddag bezoek aan de Altstadt 

Düsseldorf.      

Woensdag 14 mei bezoek aan Medienhafenen bezoek aan de Rheinturm. Namiddag bezoek 

aan het Deutsches Klingenmuseum Solingen. Hierna vertrek terug naar Hasselt. 


