We Fietsen richting
Moerzeke , plas— of drankpauze in
café Reinaert te Moerzeke. Wie fietst
er mee ?

30 mei tweede fietsnamiddag van het
seizoen

We sluiten de namiddag af met een dubbele croque-monsieur F ‘
Inschrijven kan nog tot 25 mei 2024 door overschrijving =
van 12 euro/pp op rek. nv. BE42 9797 7789 6454,

Neos Hamme . —

_— s
Po—— f MAANDAG 13/5 - tot ZONDAG 19/5 :
te kijken | Riviercruise Duitsland :
T | e Alle deelnemers zijn gecontacteerd.
g’—’f 7 ;: ledereen zal op tijd verwittigd worden
/’GZ\ van de juiste vertrektijd aan het Kaaiplein!
DONDERDAG 13/6 :
Daguitstap naar Lessines/Lessen.

Info volgt in volgende folder.
Zeker een dag om vrij te houden

De fietsliefhebbers die in juni vorig jaar een VAB fietsverzekering
hebben afgesloten kunnen die binnenkort terug verlengen aan
DEZELFDE PRIJS a 28 euro/pp/fiets. Inlichtingen/inschrijvingen

Jjan.appermont(@telenet.be

bij secretaris Jan Appermont via tel. 0498 23 60 34 OF via email :

NEOS
HAMME

2 mei
voordracht

Dirk Musschoots
Sweethearts”

13/5-19/5
riviercruise op de Rijn

30 mei
fiets- en
Ontspanningsnamiddag

mei

T

netwark van ondereemends sanioran

HAMME



Dirk Musschoot (1961) is auteur en journalist. Hij werd geboren in Gent als oudste kind in een gezin van drie,

en studeerde voor onderwijzer. Na twee jaar in het onderwijs ging Dirk aan de slag bij het kabinet van premier
Wilfried Martens en de voorlichtingsdienst van Stad Gent, om vervolgens definitief de stap te zetten naar de
krantenjournalistiek. Begin 1987 startte hij bij de redactie van de krant Het Volk. Vandaag is hij eindredacteur bij
De Gentenaar.Begin jaren tachtig raakte Dirk bevriend met journalist en auteur Karel Verleyen, die hem
introduceerde tot de schrijverswereld. In 1987 verscheen Dirks debuut 'De kustvisser vertelt’ (Casterman), en
ondertussen heeft hij al 17 boeken voor kinderen en jongeren op de teller staan. Voor ‘De berggids

vertelt’ (Casterman, 1989) kreeg hij de Boekenwelp en zijn ‘Encyclopedie voor de jeugd’ (Lannoo) won in 1992
een Vlag en Wimpel. Dirks jeugdboeken werden vertaald in het Frans, het Duits, het Italiaans en het Deens. Sinds
2000 schrijft hij ook boeken voor volwassenen, en geefi hij ook daarover lezingen voor die doelgroep.

De bekendste zijn "Wij gaan naar Amerika' (Lannoo, 2014), 'Belgen maken bommen' (Lannoo, 2016),
‘Sweethearts' (Lannoo, 2019) en "Toen geluk nog heel gewoon was' (Lannoo, 2020).

SWEETHEARTS 2 mei voordracht Dirk Musschoots
Verliefd op de bevrijder

Honderden Viaamse vrouwen werden na de bevrijding in 1944 verliefd op een Brits g ﬁm Mo oT

militair. Soms leidde dat tot een flirt of een kortstondige relatie, maar even vaak be-
loofden ze elkaar eeuwige trouw. Sommige koppels vestigden zich in ons land, andere
zochten hun geluk in Groot-Brittannié.

Wie waren die tommy's die met een meisje van hier aan de haal gingen? Wie waren
die oorlogsbruiden die zich in de armen gooiden van een soldaat die soms vreselijke
dingen had meegemaakt? Dirk Musschoot reisde jarenlang Belgié en Groot-Brittannié
af en vond tientallen love stories van Brits-Belgische bevrijdingskoppels. Verhalen vol
ontroering, maar vaak ook van eenzaamheid en gemis

Inschrijven kan nog tot maandag 29 april 2024 door overschrijving van 12 euro/pp op
Grois onze rek. nr. BE42 9797 7789 6454, Neos Hamme met vermelding :
"x" pers. voordracht 2/5.”

# :
/ NEEE koffie en gebak inbegrepen.

HAMME
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