
Verslag van "dauwtrip met luxe-ontbijt" op 29 april 

Wie staat er ’s morgens zeer vroeg op om een dauwtrip te maken in een prachtige 

natuuromgeving?  

Juist ja, 50 leden van Neos Hasselt trokken op 29 april om 7.30u. de wandelschoenen aan 

voor een tocht door de Mombeekvallei in Wimmertingen.  

Het gras nog nat, mist over de vijvers, kwetterende vogels en een bende enthousiaste 

stappers onder een steeds sterker wordende zon: romantischer kon niet. Iedereen genoot, 

zelfs mensen met het gekende ochtendhumeur!  

Na anderhalf uur landde de groep in Maison Mairie in centrum Wimmertingen voor een 

overheerlijk, uitgebreid ontbijt met cava, brood, beleg, spek en eieren, fruit, …  

 Kortom een heerlijk warme en gezellige voormiddag, goed voor een 2de editie volgend 

seizoen. 

 

 


