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KERSTFEEST NEOS DAMME 
& WINTERSFEER IN DAMME 

19 en 26 december 2025  
 
Voel je ook dat je wat ouder begint te worden? Knoken die wat kraken? En dat ons leven op 
een trager tempo begint te lopen? Maar paradoxaal genoeg lijkt de tijd zelf veel sneller te 
gaan. Al maar rapper. Hoe vaak zeggen we niet: ’t is weer zover, het is Kerst en Nieuwjaar. ’t 
Is weeral mijn verjaardag. Precies alsof het gisteren was. Nieuwjaar en Kerstmis, tijd voor 
gezellig samenzijn bij een warme haard in een warme thuis. De voorzitter denkt ook aan wie 
er niet kan bij zijn door ziekte of bij wie het leven een moeilijke periode kan doormaken. 
Moge de warmte van de eindejaarperiode en de start van 2026 alle leden en hun familie 
verkwikken en een deugddoend geluksgevoel brengen. 
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Het belet niet dat NEOS Damme ieder jaar met Kerst en Nieuwjaar een tiptop verzorgde 
activiteit aanbiedt. Het vraagt wat voorbereiding en inzet van bestuur, hun partner en enkele 
vrijwilligers om het prima te laten verlopen. Dat doet iedereen met groot plezier. Drankjes en 
hapjes plannen en voorbereiden. Sleuren met tafels en stoelen. Als je 100 leden verwacht, 
dan moet het in orde zijn. Afspraak maken met een zanggroep. Zorgen voor kerstsfeer. Een 
warm onthaal bij het binnenkomen. … Onze leden, hebben recht op verzorgde en 
verbindende activiteiten. Samen kunnen genieten van een ontspannende muzikale show, van 
een lekker glaasje wijn, (2 glaasjes gaan ook zoetjes binnen toch?), met een superlekker 
plakje kerststol (2 plakjes smaken nog beter toch?). Het was zelfs zonder dat je er bij stilstaat 
een plezier om voor en na het muzikale deel, het gezellige en zacht gedempte geroezemoes 
te horen zoemen. Onze leden zijn altijd reeds heel vroeg aanwezig. We hebben dat graag 
omdat het aantoont dat het bij Neos gezellig en gemoedelijk is. 
 
De voorbereiding van Kerstmis en het Neos Kerstfeest was ook al wat vroeger begonnen. 
Onder leiding van Annie hebben creatieve dames kerststukjes gemaakt. Deze waren er ook 
op het feest in de foyer ter versiering. Dat er dit jaar veel dames waren die iets creatiefs 
wilden maken, is een pluim voor Annie en haar professioneel werk dat geleverd wordt. 
 

 
 
Heel vroeg druppelden de leden binnen voor het kerstfeest. Soms alleen, soms met de 
partner, soms met enkele vriendinnen of familieleden samen. Zeker ook soms een man 
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alleen. Voor nieuwe leden is het vaak wat zoeken om een goed gezelschap te vinden. Niet 
iedereen is vlug in het contact leggen. We zijn dan ook zeer blij dat iedereen zich bij iedereen 
welkom kan voelen.  
 
20.00 uur. Tijd voor ontspanning en plezier. Odiel  is een groep vrienden onderwijzers. 
Muzikaal en komisch talent in overschot. Ze zingen a capella in verschillende stemmen. Met 
een visuele komische ondertoon in woord en gezichtsmimiek, gebaren en bijhorende 
(exotische) kledij en instrumenten. Nu ja, instrumenten? Een gitaar zonder snaren, een 
panfluit waaruit de pijpen vallen. En komt er geen klank uit? Dan bootsen ze maar de klanken 
na met mond en tong. Knotsgek als je het mij vraagt, maar fijn gevonden. Ze beheersen ook 
hun vak en zijn meesterlijk goed op mekaar ingespeeld en afgestemd.  
 
 

  
 
Had je al gehoord van een “partitatuurtje” (partituur)? Ook al gehoord van muziek in 
“laminaat” (in la en mi? Of zeven keer tikken op een instrument en het wordt een teak7? En  
“the south” wordt uitgesproken als “de saus”.  Een refrein van de song ‘The Lions sleeps 
tonight’, waarvan de klanken van het refrein ‘Wimoweh’,  lijken op lumbago. Ze zingen dan 
ook “lumbago” en meteen krijgt een van de zangers vreselijke lumbago en moet dan 
“geholpen” worden, terwijl het zingen gewoon verder gaat. Bijwijlen echt hilarisch. 
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We werden een uur vergast op o.m.: One fine day, Ik ben verliefd op jou, Stand by me, 
Monia, All The Leaves Are Brown, Burning Rain of Fire, Molly, Don’t Worry, Be Happy, El 
Condor Pasa van Zamfir, …  
 
Een zotte bende die er zelf ook veel plezier in heeft om complexloos met hun capriolen 
mensen aan het lachen te krijgen. Ontspannend, en zegt men niet dat lachten geneeskracht 
heeft en goed is voor de geest? 
 
Tijd om te genieten van heel lekkere kerststolcake (van Grace) gevuld volgens de traditie met 
rozijnen, fruit en amandelschijfjes. Genieten van wijn geleverd door huis Keereman. Genoeg 
cake voor iedereen om van 2 of 3 schijfjes te genieten. Zelfs de droge kantplakjes vonden 
met plezier hun weg naar mond en maag van onze lekker smekkelende leden . 
 
Op 15 januari 2026 krijgen we een tweede kans om samen te zijn en na de bijeenkomst in de 
aula, samen in de Foyer te klinken op het nieuwe jaar. Het is geen herkansing of 2de zit. Maar 
een volwaardig feest met hapjes en sprankelende wijn. Reeds meer dan 100 leden schreven 
overigens al in wanneer ik dit verslag schrijf.  
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Tussen kerst- en nieuwjaarsreceptie was er de mogelijkheid om in het Sint-Janshospitaal voor 
de laatste maal (?) de Wintersfeer van Damme in kleur en geur met de creaties van Frederiek 
Van Pamel te bewonderen. Ze waren minder in aantal, maar echt de mooiste tot nog toe. Je 
moet maar op de ideeën komen en ze dan nog realiseren met materiaal uit de natuur en met 
licht. Het was prachtig-prachtig. In het midden van de kerk hing enkel een reuzenring. Ook 
prachtig, maar wat weinig. Hoewel, de ring was zo groot dat hij wellicht niet meer nodig had 
om kerkvullend te zijn. ’s Avonds bij donker en belichting moet het echt feeëriek zijn. 
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Ik herneem nog een poëtische tekst die ik n.a.v. een vorige editie in 2023 heb geschreven. 
Toen waren er nog creaties in een aantal van de rusthuiskamers. 
 

Damme, Sint-Janshospitaal 
Bloemenkunst van Frederiek Van Pamel 

 
 

Waar vroeger mensen 
Rust of genezing vonden 
Waar religieuzen vroeger 

In stilte en met gebed 
Hulp aan mensen boden 

Krijgen bloemen 
Een tweede leven 

Worden takken 
In kunst gevlochten 
Zien oude kamertjes 

Er plots heel levend uit 
In de kapel wordt straks 

Ander brood gegeten 
Doodse gangen 

Fleuren op in kleur en licht 
In de kerk 

van Tijl en Jacob 
Is niet langer het altaar 
van het offer de enige 

weg naar de hemel 
Hoofd en ogen 

In bewondering voor 
De groene, rode 

fonkelende diamanten 
Gaan nu hemelwaarts 

 
Will Verniest 

© 2023 
 
  

Toemaatje: 
 

Oude spreuken en gezegdes bevatten de volkswijsheid: 
 

Met Kerstmis lengt de dag, zoveel een mugsken geeuwen mag. 
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December zacht en dikwijls regen, geeft weinig hoop op zegen 
Schijnt de zon op nieuwjaar, dan wordt het een goed appeljaar 

Kerstmis is pas een feest, als je bij je schoonmoeder bent geweest 
Groene Kerst is een witte Pasen 

Decemberwind uit de oost, brengt de zieken weinig troost 
Kerstmis helder en klaar, geeft een gezegend honingjaar. 

 
Eentje over Neos Damme? 

Heb je Kerst en ’t nieuwe jaar met Neos Damme ingezet? 
Dan hebben we ’t hele jaar samen aangename Neos-pret 

 
Kom en geniet met Kerst en in ’t nieuwe jaar 

van het warme Neos-Damme samenzijn 
En je vindt de club voor altijd fijn 

 

 
Wie maakt of kent er zelf ook nog een? 

 

 
 
 
Tekst : Will. V. 
Foto’s: Will en Bernadette 
 
 
 
  


