
Verslag van de lezing “Kinderen van Zeppos” door Peter Van Camp 
op 14 november 
 
Veertig Neos-Hasseltleden keerden terug naar hun kindertijd 
 
Peter Van Camp, journalist en communicatiedeskundige, nam zijn publiek mee naar de 
gouden jaren van het Vlaamse jeugdfeuilleton. 
 
Hij begon zijn verhaal met de periode dat de meeste toehoorders nog nooit een TV gezien 
hadden en eindigde met de jeugdreeksen die uitgezonden werden in de jaren tachtig. 
Feuilletons als Kapitein Zeppos, Johan en de Alverman, Axel Nort, Midas, Fabian van 
Fallada tot het zwaard van Ardoewaan en De Kat passeerden, gestoffeerd met een ganse 
reeks beeldfragmenten, de revue. 
 
De spreker, die enkele jaren in het beeldarchief van de VRT  is ondergedoken en die talloze 
acteurs en productiemedewerkers geïnterviewd heeft, maakte duidelijk dat het Vlaamse 
jeugdfeuilleton in de jaren zestig en zeventig iets unieks in de Europese mediawereld was. 
 
De leden herbeleefden zo een hele namiddag hun jonge tv-jeugdjaren. 
 

 
 


