
De verrassingsuitstap was er eentje van formaat! 

 
Bij de aankondiging van Viviane was er enige verwondering bij de leden, waarbij we ons afvroegen wat we in een leerlooierij, en alweer een 

brouwerij gingen bijleren? 

 

Toen we in Zulte de drempel van leerlooierij Altan binnen stapten, werden we eerst ontvangen in de nostalgische feestzaal Altannerietje, 

met koffie en ambachtelijke eclair! 

 

De grootste verrassing was echter tijdens de rondleiding in de laatste ambachtelijke Belgische en misschien wel Europese leerlooierij!!! 

We werden er meteen gekatapulteerd naar de vorige eeuw!  

Toen Adolf Lefevre, de stichter en grootvader van de huidige en laatste looier Johan, in 1934 er zijn eigen looierij oprichtte, en er met 

ijzeren hand tot aan zijn overlijden op 95 jaar regeerde was dit een schot in de roos! 

Sindsdien is de tijd er blijven stilstaan! 

De aftandse, maar onverslijtbare, nu roestige machines maken er nog steeds de dienst uit.  

Kleinzoon Johan als laatste looier, heeft er een eeuwig durende erfgoedvergunning om dit bedrijf tot aan zijn stopzetting, in 

overlevingsmodus, als enige werkgever/nemer te runnen! 

Met sterk afgeslankte soorten dierenvellen en niet meer zoals vroeger toen oa. ook hondenvellen afkomstig uit Engeland werden 

verwerkt. Momenteel werkt hij enkel nog hoofdzakelijk nog met schapen-koeien- en struisvogelvellen: deze als laatst bijgekomen! 

Zijn klanten komen hoofdzakelijk uit Nederland en Duitsland die er de vreemdste vormen als kunstvoorwerpen gebruiken! 

De rondleiding in 't Zults dialect door Marc de gids, verhoogde de aftandse ervaring!  
Maar het bedrijf heeft toch nog een andere hedendaagse troef, er is nl. grote vraag naar fotosessies in het bedrijf inclusief mét de 

spinnenwebben  voor familie evenementen ! Alle smaken zijn in de natuur hé!  

 

In de boetiek kochten een aantal leden mooie, en/of nuttige lederen artikelen! En zo besloten we een origineel en uitzonderlijk bezoek! 

 

Na een smakelijke lunch  in RestaurantTer Torre in Waregem, op naar de volgende ontdekking! 

 



 

 

Het contrast kon niet groter worden... 

 

We stapten "Bierkasteel Brouwerij Vanhonsebrouck" binnen, de modernste brouwerij van Europa.  

Nico onze bevlogen gids gaf ons een totaal beeld van het brouwproces met de allerlaatste technische snufjes. Alles maximaal 

geautomatiseerd! 

 

Zij brouwen hier geen pils, enkel bieren met hoge gisting, zo brouwen ze er een tiental bv. Filou, Brigand, Kasteelbier blond en donker enz. 

en onlangs kwamen daar  ook 2 Alcoholvrije fruitbieren bij. 

Ze bottelen in grote flessen van 75cl.en in kleine 33cl en 25cl. alsook drie soorten in blikken de nieuwste hype die overwaait uit de 

USA!...ondanks Trump!  

 

Deze gigantische brouwerij werd in  2016  helemaal gebouwd op een vrijgekomen perceel van een vroegere meubelfabriek Lefevere, in 

Izegem!  

Het biedt een totaal ervaring aan, want men vindt er ook Michelle ’s Brasserie, een uitgebreide Bierboetiek met nevenartikelen van bier, 

zoals kaas, paté, confituur en pralines, allerlei gadgets en # biermanden!.  

Een feestzaal en groot terras voor evenementen van zowel bedrijven of privé feesten! 

 

Tijdens een proeverij mochten we een bierpraline kiezen en twee biertjes in blik degusteren. We kregen eveneens een 75 cl speciaalbier 

uit hun gamma kiezen + 2 blikjes cadeau! 

 

Sommige leden konden niet weerstaan aan de lokroep om enige producten aan te kopen uit de bierboetiek. 

Na deze  laatste etappe, die uiteindelijk bij alle leden tevredenheid gaf, keerden we in de regen terug naar Gent! 

Gelukkig zaten we droog in de bus onder de veilige rijstijl van onze chauffeur Xavier! 

 

Wie uitgebreide info over dit bezoek wenst kan op de website van beide bedrijven terecht en afzonderlijk zijn ook foto's te bekijken op 

de Neos Gent Oostrand website!                                    DC. 

 

 


