
Geachte Heer districtsburgemeester, 
districtsschepenen en gemeenteraadsleden, 
Beste Neos Ekeren vrienden,

Neos Ekeren bestaat 40 jaar, bijna een halve eeuw, een robijnen jubileum, 
leerde ik zonet. IJverig onderzoek door onze secretaris Mart, in de dossiers 
en kasten vol met geërfde documenten toonde aan dat wij dit werkjaar, zo 
een 40-tal jaar bestaan. De oorspronkelijke naam CRM ( Club Rustende 
Middengroepen) naar verloop van tijd omgedoopt tot Neos een meer 
hedendaags merk..(Netwerk van Ondernemende Senioren.) 
Vooral een club van “ Ekerse zelfstandigen “ 
Langzaam verdwenen winkeliers uit het straatbeeld, boekhouders werden 
vervangen door fiscalisten, de markt van “wisselagenten” werd ingepikt 
door banken. 

“René van Suskes”, den Tatjes, “De Puit”, de “Patissier” “’t Klakske” 
“Den Druiventros” zelfs “Den kolenboer” verdwenen.
Toch zijn nog steeds 20% van onze leden oud zelfstandigen 

De leden van Neos werden diverser, de definitie van “ondernemend” werd 
bijgesteld. Ondernemend zijn we nog steeds , in de breedste zin van het 
woord, en een netwerk willen we aanbieden aan onze leden .
Na het verdwijnen van de dorpen Oorderen en Wilmarsdonk groeide de 
poldergemeente Ekeren door de groeiende tewerkstelling bij de grote 
havenbedrijven en chemische industrie. Veel ondernemende mensen 
vestigden zich in Ekeren.

Bijeenkomsten organiseren was niet altijd evident, Neos kon niet rekenen 
op Volkshuizen of Gildehuizen, en het was dus steeds creatief uitkijken 
naar geschikte locaties voor bijeenkomsten.

Ik vervoegde Neos toen de activiteiten doorgingen in de cafetaria van “het 
Venneke” .
De ligging was oké, maar de faciliteiten waren niet conform het aanbod 
van Neos. Een lezing van Rudi Vranckx met basketgeluiden en toogpraat 
als achtergrond was verre van ideaal.

Gelukkig kwamen wij via Stijn Van Bouwel in contact met het kersverse 
cultuurcentrum 252cc “Hof de Bist”, waar we Marc Goossens ontmoetten. 



Het werd mogelijk de podiumzaal te gebruiken voor onze activiteiten, en 
onze leden te ontvangen in de bar. Het uitbaten van de bar was een 
bijkomende inspanning voor het bestuur.

Onze leden , senioren zijn nogal conservatief, hadden moeite om zich naar 
de nieuwe locatie te begeven : te veel trappen, door het zand moeten lopen, 
slecht bereikbare toiletten, geen drinken tijden de lezingen waren veel 
gehoorde opmerkingen. 

Bij aanvang waren we reeds tevreden als er 35 leden naar onze lezingen 
kwamen. Marc bleef ons project ondersteunen met het gezegde : kwaliteit 
loont, dit gaat lukken.  Bedankt Marc voor je visie, je schonk ons 
vertrouwen op een ogenblik dat het voor ons niet meer zo duidelijk was. Je 
visie was juist, onze lezingen in het cultuurhuis trekken een breed publiek, 
de podiumzaal zit steeds afgeladen vol, het is niet meer evident een ticket 
te bemachtigen voor een Neos lezing.

Wij zijn dan ook dankbaar voor de samenwerking met het cultuurhuis. 
Door het talrijk bijwonen van onze lezingen zijn we dan ook erg 
gemotiveerd om bijkomende , minder evidente, activiteiten toe te voegen 
aan ons basisprogramma. Zo hadden we vorige maand “Franciscus 
Jongleur van Assisi” van Dario Fo door Jenne Decleir, en in april plannen 
we een open lezing over “testamenten en nalatenschap”, waarvan we het 
inkomgeld volledig doorstorten naar “Kom op tegen kanker”.

Neos Ekeren is een feitelijke vereniging met zo een dikke honderd leden, 
onder de paraplu van Neos nationaal met zetel in Sint Niklaas (38000 
leden)
In deze snel veranderende tijden bieden wij de Ekerenaar een programma 
met panoramische en kritische blik op de wereld die ons omringt, lokaal, 
in matinee, zodat onze senioren, ons doelpubliek, vervelende 
verplaatsingen tijdens de avonduren kunnen vermijden, èn zich veilig 
voelen.

Ons programma stellen wij bewust open voor niet leden, via het 
cultuurhuis, waar we de tarieven van de stad volgen, zodat iedereen  in de 
mogelijk is van ons aanbod te genieten.
Een bijzonder woordje van dank aan het team van het cultuurhuis. De 
bezoekers zijn niet langer lastposten, maar gasten die een zo goed 



mogelijke beleving moeten krijgen. Bedankt Dries, voor de inspirerende 
omgeving.

Onze mogelijkheden zijn natuurlijk beperkt, onze eerste prioriteit is 
kwaliteit brengen, helaas ervaren we dat kwaliteit geld kost, zeker daar we 
eisen dat diensten gefactureerd worden.  “zwart” is voor Neos taboe.
De kosten der lezingen worden gedekt door het jaarlijkse lidgeld, en de 
subsidies die ons van het district toegewezen worden. Kosten van 
uitstappen en feestjes worden uitsluitend door de ledenbijdrage 
gefinancierd, eventuele overschotten worden gebruikt voor een additionele 
activiteit of lezing.  

Dit alles realiseren we met een team van 8 enthousiaste bestuursleden. Om 
ons programma te realiseren ik heb ooit uitgerekend dat dit in tijdsgebruik 
ongeveer 1,5 FTE resulteert.
Maar het is die tijdsinvestering waard, het enthousiasme van ons publiek 
compenseert de inspanningen ruimschoots.

Er blijft natuurlijk de onzekere toekomst. De financiering van de 
gemeentes komt onder druk, en  door de weigering om zwart te betalen, 
stijgen de kosten voor de lezingen.

Een groter probleem is vrijwilligers vinden,  creatieve bestuursleden, nog 
moeilijker.

De concurrentie is immers groot.

Overheden en instellingen van openbaar nut zien mogelijkheden om 
vrijwilligers in te zetten in dienstencentra, klinieken, cultuurcentra, 
natuurbeheer, festiviteiten, scholen en sportclubs. Vrijwilligers worden 
daar wat gecompenseerd. Ik las vorige maand een advertentie, waar een 
overheid vrijwilligers zocht voor een project. Als compensatie werd er 6 € 
per uur uitgekeerd.
De vrijwilligers-bestuursleden van Neos Ekeren krijgen zo een 12 tal 
tassen koffie per jaar in “De Nobele Donk” als compensatie….

Toch  blijft het Neos-bestuur gemotiveerd en is niet bevreesd om 
uitdagingen aan te gaan.



Zo kapen we in juni het cultuurhuis even, en veranderen de naam stiekem 
in Neos kasteel. 

We profileren er ons, en laten Ekeren kennis maken met het 
“ondernemend” zijn van onze leden.  

In samenwerking met het cultuurhuis, laten we Ekeren genieten van 
poëzie, schilderwerken, aquarel, Origami, brons, glazennierkunst, 
keramiek, fotografie en nog veel meer.
We installeren tevens een ingerichte fotostudio waar de bezoekers kunnen 
poseren, eventueel met kinderen en kleinkinderen.

Het werkjaar 2026-2027 is in volle voorbereiding, sprekers worden met 
zorg uitgekozen, met extra aandacht voor de stem van de vrouw in de 
maatschappij.

Vele pensioenen worden niet meer volledig aangepast aan de levensduurte 
en er wordt geknipt in de inkomsten uit investeringen. 
De toekomst oogt onzeker, een steeds groter deel van het budget van de 
senioren zal opgesoupeerd worden door energie uitgaven. Verplaatsen is 
duur, en wordt steeds duurder.
Commerciële ontspanning voor senioren komt onder druk.
Alternatieven dringen zich op lokale, activiteiten op niveau in een 
vertrouwde omgeving.

Neos Ekeren biedt dit alternatief.

Wij geloven, meer dan ooit,  in de toekomst van Neos en haar aanbod: in 
deze chaotische tijden is en zullen kleinere intieme evenementen, lokaal 
georganiseerd meer dan ooit de dienst uitmaken.
Wij hopen dat we op de steun van de stad en het districtsbestuur kunnen 
blijven rekenen, om onze visie te steunen en onze  activiteiten verder uit te 
bouwen.

Bedankt voor Uw aandacht en vertrouwen dat wij hebben mogen genieten


