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opgemaakt door Dany Decuyper. 
  
Een niet alledaags thema dat Sabine De Vos, uitgebreid ingeleid door Nadine, ons voorschotelde tijdens 
deze bijeenkomst van een 65- tal leden! 
 
Ze beklemtoonde meteen ook dat het geen "walk into the park" ging worden! 
  
We werden als vertegenwoordigers van "de maatschappij " geconfronteerd met de onbekende en 
verborgen wereld en alvast ook de vele vooroordelen en dilemma's omtrent " het gevangenisleven"! 
 
Een paar hiervan als voorbeeld; 
- Falende justitie, met als gevolg :  - Overbevolking, met teveel in te kleine cellen van ong. 8 m² en geen 
deurklink aan de binnenzijde! 
- Geen privacy, steeds en altijd gestuurd worden! 
- Gebrek aan uitzicht naar de bewoonde wereld en weinig of geen natuur te zien 
- Stakingen van het personeel waardoor geen verzorging mogelijk is zoals douche, toilet ledigen, ja in 
sommige cellen nog met emmers, geen wandeling op de binnenplaats enz. 
Kortom een leven dat contactloos is met de werkelijkheid ! 
 
Maar het einddoel is wel dat elke gevangene ooit weer vrij komt, (met uitzondering van de "Dutroux’ " van 
deze wereld ) sinds de wet "Lejeune" is zelfs levenslang maximaal 30 jaar! 
Door de vele beperkingen in het gevangeniswezen worden de "bewoners" hier zeer slecht op voorbereid, 
al is er, steeds door beter inzicht en kennis, al veel vooruitgang geboekt. Maar we zijn er nog niet! 
Financiële middelen ontbreken ook schromelijk om voldoende infrastructuur en juiste psychologische 
aanpak te verwezenlijken. 
 
De slechts 4% mama's achter de tralies, zijn dus een kleine minderheid van alle gedetineerden die speciale 
aanpak vereisen door de band met hun kinderen, die zo goed en /of zo kwaad mogelijk moet gesmeed 
worden! 
Sabine haalde veel aangrijpende voorbeelden aan van de ontmoetingen die ze hoofdzakelijk in 3 
verschillende gevangenissen had o.a. in Gent. 
Ze werkte meer dan 1 jaar aan het boek dat ze hierover schreef en moest van nul af aan beginnen want 
daar was geen onderzoek op het terrein gedaan ! 
 
Met veel empathie maar met  realiteitszin, dompelde ze zich onder in de moeilijke maar steeds menselijke 
belevenissen van deze zeer "atypische mensenvereniging" van  de mama's, alsook  met de werknemers 
zoals: administratie en bestuur, cipiers, geneeskundigen, sociaal werkers, psychologen, advocaten, politie, 
enz... 
Sabine is  een ware woordenwaterval die kon boeien en verwonderen! 
 
De aandachtige luisteraar zal,  hopelijk, de gangbare vooroordelen met meer mildheid, inzicht en begrip 
benaderen! Meer hierover te lezen in haar boek! 
 
De afwezigen hadden alweer ongelijk, want de steeds interessante, niet alle daagse onderwerpen die 
Nadine samen met de bestuursploeg, voor ons uitzoekt zijn een verrijking van ons wereldbeeld ! 
  
Na dit beklijvende onderwerp konden we ons tegoed doen aan een lekkere "dame blanche" tussen een 
pannenkoek en met meer minzaamheid huiswaarts keren !    
DC.  
 


