
Uitstap Neos Gent Oostrand op donderdag 6 juni 2024 naar Maldegem en Adegem. 

We waren met 32 enthousiaste deelnemers. De start was aan de P&R parking in 

Oostakker, alwaar we opgewacht werden door de Nostalbus. Een voertuig dat 40 jaar 

geleden dienst heeft gedaan als een lijnbus. We kregen vooreerst van onze sympathieke 

chauffeur wat uitleg over de Nostalbus vzw uit Maldegem. 

 Om 10u bezochten we (met lokale gids) het Stoomtrein-museum in Maldegem, waarna 

we ter plaatse een rit maakten met een echte (kleine) stoomtrein gedurende bijna een 

uur. En dat binnen de bebouwde kom van Maldegem. We waanden ons in een pretpark 

(nostalgie).  

Om 12u hadden we een lunch in restaurant De Koetshoeve in Adegem, een tof 

etablissement.  

Na de lunch werden we verwacht in het “Canada-Poland War II Museum” in Adegem, 

waar de baas (eigenaar) ons op zijn eigen speciale wijze een deskundige rondleiding gaf 

in het Canada-gedeelte van het museum. Dat museum bevat ontelbare authentieke 

voorwerpen en kledingstukken (uniformen) uit de tweede wereldoorlog. De gids 

(eigenaar) in het Canada-Polen museum presenteerde zijn rondleiding in een 

onuitgegeven woordenvloed waarbij zowat iedere zin rijmde op de vorige. Soms wel wat 

aangebrand.  

Na de rondleiding mochten we genieten van koffie met een lekker stuk taart.  

Vervolgens konden we kiezen tussen een wandeling in de vier lokale prachtige Tuinen van 

Adegem (een Franse, een Engelse, een Japanse en een exotische) of een bezoek aan het 

Polen-gedeelte van het museum.  

Om 17u dan vertrokken we terug huiswaarts, doch met eerst nog een bezoekje aan een 

mooie Canadese militaire begraafplaats. 

 In navolging van de Adegem-gids voel ik mij verplicht om dit verslag aldus af te sluiten: 

 “wat was dit wederom een schitterende Neos-uitstap, zoals altijd met een meervoudige 

grap,  

elkeen was geweldig blij, dat zal wel met al die vriend(inn)en erbij,  

op ieder moment bevindt zich ergens het fenomeen plezier maar vandaag zat het hier,  

we zijn weer eens allemaal content, we zijn immers van Gent,  

hoe we het voortaan zullen stellen dat zal men volgende zondag wel tellen. 

K.C. 

 


