
NB 2026-03 

N ieuwsbrief 

Praktische info: 

• Wanneer:   donderdag 12 februari 2026  

• Waar:  Jaïn-tempel, Laarstraat 20, Wilrijk   

• Samenkomst:  10u15’ op de parking’    Start rondleiding: 10u30’     Duur bezoek: ca.1u15’ 

• Max. aantal deelnemers:  25 Schrijf je in op de wachtlijst indien volzet !! 

• Prijs :     €  10/pp  -  

-  inschrijven en betalen via de website (bij voorkeur) 

-  te storten op rekening van Neos Zoersel BE43 3631 4860 9801 met vermelding  “Jain”  

• Uiterste datum inschrijving:  2 februari 2026   

Donderdag 12 februari  

 

 

Wie kent er niet het grote witte gebouw in Wilrijk? Het is een 

tempel, gewijd aan het jaïnisme, de kleinste van de grote we-

reldgodsdiensten. Deze oude Indiase religie gaat uit van de leer 

van Tirthankaras, verlichte wezens waarvan Mahavira de laatste 

en bekendste was.  

Het ontwerp is gebaseerd op dat van de traditionele jaintem-

pels en is opgebouwd uit blokken wit marmer die in India be-

werkt zijn.  De bouw werd in India aangevat in 1990 en duurde 

ongeveer 10 jaar. Daarna werd alles afgebroken en terug steen 

voor steen  verscheept en als een blokkendoos terug opge-

bouwd in Wilrijk.  Met zijn 1.000 m² is het de grootste Jain-

tempel buiten India. 

 

De Shri Digambar Jain-tempel Antwerpen is architectonisch verbluffend en bevat ingewikkeld gesneden 

beelden van de Tirthankara's. We bezoeken deze plaats voor aanbidding, meditatie en religieuze bijeenkom-

sten met een gids. Hou er rekening mee dat deze mogelijk Engelstalig is. Maar geen nood als je Engels min-

der goed is. Ook dan is een bezoek zeker de moeite waard ! 

Voor het bezoek gelden algemene voorwaarden die dienen gerespecteerd te worden (zie bijgevoegde be-

zoekersetiquette). Je mag bv. geen leder dragen zoals jassen, schoenen, handtassen en riemen.  

Tip : de vloer is in marmer en koud …. dus breng dikke kousen mee. 


