
  

                                                                                   
   

  Beste leden, 
 

Het programma van november bracht ons twee hoogtepunten. In de Spil 
vergastte Bert Cosemans ons op een bevlogen voorstelling over Robin Hood,  
de held uit zijn kindertijd aan wie hij zich spiegelde. Ons bezoek aan Zoutleeuw 
en de suikerfabriek in Tienen was dan weer een verrijkende ervaring. 
De maand december staat traditiegetrouw bol van de festiviteiten die jullie 
energie een aandacht vragen vandaar dat wij het uitzonderlijk wat rustiger  
aan doen en naast het bezoek aan het houtlab in de Plantentuin, een lezing 
programmeren. 
Neos Meise wenst jullie warme, gezellige kerstdagen en een bruisende maar 
veilige overgang naar 2026. Tot volgend jaar … 
Jan Van Heuverswyn - Voorzitter 

   
  Tot heel binnenkort, 
  Jan Van Heuverswyn - Voorzitter 
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Enkele sfeerbeelden van ons bezoek aan Zoutleeuw en de Tiense 
suikerfabriek, de tentoonstelling Goya en Bert Cosemans



 
 
 
Graag jullie aandacht in verband met 
inschrijving voor onze activiteiten! 
 
Je kan vanaf nu rechtstreeks inschrijven voor 
activiteiten via de website:  

https://www.neosvzw.be/vb/meise 
 
Hierbij dien je je lidnummer in te geven. Je vindt deze persoonlijke code op de achterzijde 
van je lidkaart. Ze bestaat uit 7 letters van je naam (5 eerste familienaam+2 eerste 
voornaam) gevolgd door een getal van 3 cijfers. Hou je lidkaart dus bij de hand!  
Indien het nog niet lukt … geen paniek! We plannen nog een praktische oefensessie. 
Je kan ondertussen nog steeds op de oude manier inschrijven door storting op rekening van 
Neos Meise. 
 

Dinsdag 2 december: bezoek met gids aan het 
HOUTlab in de Plantentuin te Meise 
Hout is het meest voorkomend product van de 
levende natuur. Het is een geweldige uitvinding. Het 
is zo veelzijdig dat het evenveel toepassingen kent als 
onze geest kan bedenken. Het is duurzaam en 
milieuvriendelijk en is dus hét bouwmateriaal bij 
uitstek.  

Praktisch: 
Afspraak om 14u aan het Houtlab. We worden rondgeleid door twee een gidsen.  
Elke deelnemer regelt zijn/haar eigen inkom. 
Vooraf inschrijving € 5, niet-leden € 10 
 
Dinsdag 16 december om 14u: lezing in het Moment: “Een geschiedenis van  
migratie in België na WOII” door Paul De Roo 
De voorziene spreker Marc Boogaerts diende 
omwille van gezondheidsredenen zijn lezing te 
annuleren maar met Paul De Roo vonden we een 
waardige vervanger. Hij is doctor in de politieke 
wetenschappen, met onderzoek rond de 
geschiedenis van de migratie in België na WOII en 
was tot 2013 docent aan de Arteveldehogeschool. 
In deze lezing wil Paul De Roo focussen op een 
aantal ijkpunten uit de migratiegeschiedenis zodat 
de discussie rond het vreemdelingenprobleem met meer kennis van zaken kan worden 
gevoerd.   



Sinds de komst van gastarbeiders uit Noord-Afrika en Turkije in de jaren 60, is de 
aanwezigheid van vreemdelingen in Europese samenlevingen problematisch. Er werd toen 
wel werk gemaakt van hun integratie en enige tijd lang dachten we dat de multiculturele 
samenleving de problemen zou oplossen, maar dat is niet goed gelukt.  
In het nieuwe millennium werd het allemaal nog veel erger, het migratieprobleem werd 
een vluchtelingenprobleem. Sinds de asielcrisis in de jaren 2000 in Europa losbarstte, zijn 
we in paniek. Voor het eerst in de geschiedenis zijn nu meer dan100 miljoen mensen 
wereldwijd op de vlucht voor oorlogsgeweld. Daardoor wordt Europa overweldigd door de 
toeloop van vluchtelingen en asielzoekers. In 2015 verraste Bondskanselier Angela Merkel 
de hele wereld door ineens 750.000 mensen op te vangen: Wir schaffen das. 
Die generositeit en gastvrijheid was echter van zeer korte duur. Het vluchtelingenprobleem 
zorgde in een mum van tijd voor zoveel polarisering, die leidde tot een harde en strenge 
migratiepolitiek. De meerderheid van de Europeanen gelooft dat vreemdelingen ons 
bedreigen, dat ze onze welvaart in gevaar brengen, dat ze onze cultuur en onze tradities 
ondermijnen en dat ze het voor ons overal onveilig maken. 
 
Praktisch:  
Locatie: ’t Moment, Brusselsesteenweg 40, tegenover de kerk in Meise. 
De lezing start om 14 uur, toegang vanaf 13u45. 
Prijs: leden en niet-leden: €10 ter plaatse te betalen, graag gepast geld!  
Inclusief gratis drankje. Vooraf inschrijven is niet nodig. 
 
Dinsdag 6 januari - namiddag: geleid bezoek aan het 
Broodhuis-Museum van de Stad Brussel 
 
Het Museum van de Stad Brussel, beter bekend als het 
Broodhuis op de Grote Markt, is gehuisvest in een parel van 
neogotische architectuur. Broodhuis in het Nederlands 
verwijst naar de oudste geschiedenis van de plaats. In de 
dertiende eeuw stond op het centrale marktplein van 
Brussel, de huidige Grote Markt, een broodhal. De Franse 
naam, Maison du Roi, verwijst naar de titel van de latere 

eigenaars van het gebouw: 
de hertogen van Brabant. In het begin van de zestiende 
eeuw was de heer van deze plaats niemand minder dan 
Karel V, “koning” van Spanje. Zowel op de gevel als 
binnenin het gebouw zijn er verschillende verwijzingen naar 
de keizer te vinden: zijn beeld centraal op de voorgevel heet 
de bezoekers welkom en de glas-in-loodramen in het 
trappenhuis herinneren aan de gebieden waarover hij 
heerste.   
Het gebouw werd in zijn geheel (en als één van de eerste in 

België) geklasseerd in 1936. Samen met de rest van de Grote Markt is het sinds 2000 
erkend als Werelderfgoed van Unesco. 



Ontdek in het museum, onder leiding van een ervaren gids, de bewogen en boeiende 
geschiedenis van de stad. Vandaag worden hier meer dan 7.000 stukken bewaard zoals 
schilderijen, retabels, wandtapijten, maquettes, klein porselein, beelden, stadsplannen en 
archeologische vondsten. Op de tweede en laatste verdieping kan je niet om het originele 
beeldje van Manneken Pis heen. 
De tijdelijke tentoonstellingen (La Copie en Naakt!, de eerste prijzen van de Academie van 
Brussel) worden ook bezocht. 
 
Praktisch: We verzamelen aan tramhalte Esplanade om 13u20. De gegidste rondleiding 
start om 14u30 en duurt 75 minuten Daarna is er nog tijd voor een bijkomend bezoek aan 
het museum. Maximum 25 deelnemers. 
Om 16u30: afspraak voor een drink in een nabijgelegen brasserie 
Prijs per ticket: €16  
Niet-leden telkens  € 20 
 
Hoe betalen? 

• Aanbevolen: via de website van Neos Meise, hou zeker je lidkaart bij de hand! 
• OF door storting op rekening van Neos Meise BE80 7360 6486 5277 
• Vermeld duidelijk je naam (ook die van partner en/of vergezellende persoon) en de 

datum en activiteit waarvoor je betaalt. 
• Let wel: je bent maar ingeschreven indien je betaald hebt en een bevestiging 

ontvangen 
 
 
 
Noteer alvast in jullie agenda: 
dinsdag 13 januari: 
nieuwjaarsconcert en receptie!  
 
 
 
 

 
 

 
 

Het bestuur van Neos Meise 
wenst jullie een fijne 
eindejaarsperiode! 

 
 

 


