Twee parels pal naast elkaar, het fort van Eben-Emael en de grotten van Kanne,
kregen het bezoek van een volle bus Neos-leden uit Hasselt.

Het grootste, sterkste fort van Europa werd net voor WO Il gebouwd en zou de Duitse vijand
afschrikken als ooit een oorlog uitbrak.

Precies 11 minuten had het beleg in 1940 uiteindelijk geduurd en de vijand de site in handen.
Een indrukwekkende rondwandeling doorheen het fort deed velen denken aan wat er nu in
Europa aan het gebeuren is.

In de namiddag trok het gezelschap naar de Grotten van Kanne. Boeiende uitleg gaven de
gidsen over het 16,3 km lange gangenstelsel, over de koude en vochtige temperatuur, over
mergelblokken en champignons. De bezoekers dronken een heerlijk Mosasaurus biertje en
genoten van typische grottenworst en overheerlijke rijstevlaai.

Kortom een boeiende daguitstap op een goed half uurtje rijden.




