
  
 

 

 

 

 

 

nieuwsbrief 

april 2025 

 

 
Beste NEOS-vrienden, 

 

In het voorjaar ontwaakt de natuur, de dagen worden langer en warmer, bomen krijgen frisse blaadjes en 

kleurrijke bloemen zoals tulpen en narcissen beginnen te bloeien. Ook dieren worden actiever: vogels bouwen 

nesten en bijen en vlinders helpen bij de bestuiving. Alles belooft dat de mooie dagen weer aan zitten te komen.  
 

Onze laatste lezing werd voorafgegaan met de jaarlijkse statutaire mededelingen van onze secretaris Guy, die 

onder meer een korte samenvatting gaf van onze activiteiten in 2024, vermeldde dat de financiële toestand van 

onze club gezond was en kon mededelen dat we ons 133ste lid mochten verwelkomen.  

 

Graag ook een speciaal dankwoord aan Linda De Clercq voor haar uitgebreid verslag dat zij maakte (in plaats van 

de door ziekte gevelde Jan) van de lezing van Prof. Eddy Decuypere over “De Macht van Europa”. 

                                                                                                                                                                   Het bestuur. 

 

Lezing over  Ouder worden en Gezonde voeding 
door Anke Van den Brand 

donderdag 3 april, 14u30’ zaal de Wilg 
 

Hoe verandert ons lichaam met het ouder worden en wat betekent dat op vlak van 

voeding? Wat is gezond en milieuverantwoord eten en hoe ga je aan de slag? Wat zijn 

aandachtspunten bij verhoogde cholesterol en bloeddruk? En wat met de menopauze 

en diabetes type 2?  

Allemaal vragen waarop Anke wel een antwoord weet. 
Gediplomeerd diëtist, diabeteseducator en master in gezondheidspromotie startte ze 
in 2014 haar praktijk in Ravels. Deze praktijk combineerde ze 4 jaar met een deeltijdse 
job bij het Vlaams Instituut Gezond Leven. Daar werkte ze onder andere mee aan de 
nieuwe voedingsdriehoek. Als mama van 3 jonge kinderen weet ze ook hoe het voelt 
om weinig tijd en zin te hebben om te koken. Toch vindt ze het belangrijk om een 
voedzame maaltijd op tafel te zetten voor zichzelf en haar gezin. Zo wilt ze haar 
kinderen een gezonde start geven en een fitte mama zijn. Het wordt ongetwijfeld een 

leerrijke en boeiende namiddag. 
 

 

 

 April en de lente komt nu écht aan. De natuur kleurt weer groen en binnenkort 
kunnen we weer bosanemonen bewonderen in de warande en kikkerdrillen 
ontdekken in de plassen van ons arboretum. Reden genoeg om dit eens te beleven 
tijdens een van onze wandelingen op maandagnamiddag. 
 

Hartelijke gelukwensen aan zij die in deze maand een kaarsje meer mogen 
uitblazen: Josiane CRAPS, Jeannine DE VLIEGER, Walter NAEGELS, Wilfrieda 
CAUWENBERGHS, Johan VAN DE ROSTYNE, Monique COGNIAUX, Lieve DE WEERT, 
Lea VERMEIRE en Lynn DE MAESSCHALCK.  

En ook van harte welkom aan ons nieuw lid: Claire TRUYTS. 
 



 

donderdag 6 maart 2025  

  lezing door  Eddy DECUYPERE   

                                           over   De Macht van Europa 
 

 

 

 

 
 

Belangrijk om even bij stil te staan: geschiedenis wordt niet alleen gemaakt door oorlogen, veroveringen, 

ontdekkingen maar ook in de hoofden van de mensen. Geschiedenis is niet afgebakend van die tijd tot die tijd of 

van die grens tot daar … integendeel, tot de 19e eeuw werd er amper gesproken over grenzen en nationaliteit 

maar wel over “ik ben een onderdaan van die heer of gindse koning”. Voor 1750 waren er verschillende 

gelijkwaardige beschavingen over de hele wereld, van Europa over Azië naar Afrika en Amerika.  Mensen gingen 

met elkaar om voor handel en het uitwisselen van kennis en soms voor het verspreiden van godsdienst.  Europa 

was dan relatief geïsoleerd maar sinds 1789, de Franse Revolutie, begon het te rommelen.   

 

Ook 1815 mag in het geheugen blijven hangen: het einde van de Napoleontische tijd.  De Europeanen hadden het 

juk afgeschud en kregen meer zelfvertrouwen, ontdekten technologische zaken die het leven vergemakkelijkten. 

Het is te zeggen de Verlichting deed haar intrede. En ook de drang tot veroveren, dat kwam erbij.  De relaties 

werden anders en Europa voelde zich superieur.  De drang om het katholicisme te verspreiden en de islam te 

verdringen, de nood om de andere volkeren “vooruit” te helpen, ze beschaving bij te brengen.  
 

Dit alles veranderde de verhoudingen in de wereld compleet. Met respect omgaan met de andere volken, werd 

eerder een onderdrukking en een uitbuiting.  Europa zette de voorwaarden en anderen moesten zich aanpassen. 

De vooruitgang van de technologie gaf een enorme boost aan de bevolking en het verschil met de andere volken 

werd groter.  Europa geeft de marsrichting van de mensheid aan.  (wat een arrogantie) 
 

En dan begint men te denken aan uitbreiding van het eigen grondgebied. Er werd naar andere continenten 

gekeken niet om handel mee te drijven maar om te veroveren. “Eén enkele plank van een goede Europese 

bibliotheek heeft evenveel waarde als de hele inlandse literatuur van India of Arabia”. Dat gaat de norm worden.  

Voordien kon er interraciaal worden gehuwd, kinderen krijgen, alles was mogelijk. Tot midden 19e eeuw. Raciale 

kwesties staken de kop op, andere culturen waren onbelangrijk en werden bespot. 
 

Ondertussen organiseerde Europa zich beter door onder ander een ééngemaakt Duitsland en ééngemaakt Italië.  

Dat gaf aan Portugal en Spanje minder dominantie.  Maar de zucht naar een imperium had Europa in de greep. 

Positieve punten zijn de persvrijheid, de vrijheid van vergaderen, enz. Ook vrouwenrechten kwamen langzaamaan 

piepen. Technologische vooruitgang zoals elektriciteit, auto’s, camera’s zijn zaken die de geschiedenis mee 

bepalen. 
 

Vanaf 1850 neemt de staat meer initiatieven zoals het beheer van een spoorwegnet, scholen, stadvernieuwing, 

enz.  Wereldwijd werd de slavernij afgeschaft, officieel dan toch. Deze tijd luidt het begin in van de macht van de 

burgerij, verzorgingsstaat maar ook nationalisering en natiestaten. Als burger behoorde je niet meer tot een Heer 

maar tot een staat, een onafhankelijk land.  

 

 



Tot 1914 werd het imperialisme over heel Europa gepredikt. De oorlog maakt alles anders. De ongelooflijke groei 

van Europa is deels te danken aan kolonisatie, maar niet enkel dat. Ook aan de uitvinders, handelaars en 

zakenimperia.  
 

Momenteel kunnen we ons de volgende vraag stellen: Zal de uitdaging van de toekomst draaien rond de vraag 

hoe we met minder groei toch meer rechtvaardigheid, duurzaamheid en welzijn kunnen creëren versus de 

ongeremde groei, zucht naar meer geld, meer land, meer en meer ….  Zullen we van een mondiaal gegeven meer 

vasthouden aan naties? De geschiedenis zal het uitwijzen. 

Linda De Clercq. 
 

 

 

Op dinsdag 25 maart laatsleden gingen wij met Annelies naar een unieke tentoonstelling in de Bozar: 

Afrikaanse schilderkunst “When We See Us“. 

 

De aanwezigen konden er, samen met een gids, 150 schilderijen over een eeuw pan-Afrikaanse figuratieve 

schilderkunst van ongeveer 120 kunstenaars van over de hele wereld bewonderen. Deze tentoonstelling in het 

Paleis voor Schone Kunsten in Brussel is nog toegankelijk tot 10 augustus 2025. 
         

 

 

zondag 27 april om 10 uur in de raadszaal.  

Swahili, meertaligheid en ontwikkeling in Oost-Afrika. 

 lezing door Maud Devos. 
 

Het gemeentebestuur van Tervuren i.s.m. de Gemeentelijke Raad voor 

Ontwikkelingssamenwerking (GROS), het Davidsfonds en NEOS-Tervuren 

nodigt iedereen uit op een uiteenzetting over “Swahili, meertaligheid en 

ontwikkeling in Oost-Afrika” op zondag 27 april 2025 van 10 tot 12 uur. 

Deze lezing is gratis (en zonder reservering) in de raadszaal De Eik. 

Aansluitend is er voor de aanwezigen een korte receptie. 
 

 

 

 

dinsdag 17 juni om 14 uur in zaal De Wilg 

Opfrissing van de Wegcode 
 

Er wordt verondersteld dat je als weggebruiker de verkeersregels kent en correct kan  

toepassen, maar we hebben zo onze gewoontes. Sedert onze jeugd is er veel veranderd,  

zowel voor autobestuurders, fietsers als voetgangers. Voelen wij onszelf nog veilig bij onze  

verplaatsingen en kennen we wel de laatste wijzigingen in de wegcode?  Waarschijnlijk  

niet. Daarom komt op 17 juni aanstaande, om 14 uur in de Wilg, een ervaringsdeskundige  

ons spreken over waarop we moeten letten in het hedendaags 
 

Let wel, de opfrissing begint om 14 uur stipt (deuren om 13u30’) en het aantal deelnemers is beperkt tot 30. 

Alleen voor NEOS-leden en GRATIS maar vooraf inschrijven is wenselijk. Een telefoontje of een mailtje aan Josiane 

(0476 / 77 67 90 - josiane.craps@telenet.be) om jullie deelname te bevestigen wordt dan ook gevraagd. 
 

mailto:josiane.craps@telenet.be


dinsdag 17 juni 2025 – 20u30’ - Alden Biesen 

Opera Un Ballo in Maschera (Verdi)  
 

Un Ballo in Maschera (Een gemaskerd bal) is een opera in drie bedrijven van Giuseppe 

Verdi. De première vond plaats in het Theatro Apollo in Rome op 17 februari 1859. De 

opera is gebaseerd op de moord op koning Gustaaf III van Zweden, maar is vanuit 

historisch oogpunt gezien niet geheel accuraat. Tijdens de compositie werd Verdi 

door censuur van regeringswege nadrukkelijk verzocht wijzigingen aan te brengen 

vanwege het politiek gevoelige karakter ervan. Ondanks het tragische einde heeft Un ballo 

in Maschera vele briljante momenten en de nodige ironie die met een komedie geassocieerd worden – een 

mengeling waardoor de critici het nogal eens "Shakespeareaans" plegen te noemen. 
 

Ticket cat. 1 en supplement busvervoer € 71,50. Inschrijven vóór 4 april op rekening van NEOS Tervuren BE61 

4345 1675 9117. (niet-leden + €10) 

 
 

Onze culturele uitstap naar Noord-Frankrijk (Roubaix) met Annelies op dinsdag 29 april a.s. 

wordt zeker een succes. We vertrekken (zoals gewoonlijk) om 7 uur stipt aan de Paleizenlaan. 

Het aantal ingeschrevenen overtrof echter alle verwachtingen zodat we genoodzaakt worden 

om meerdere leden teleur te stellen. 
 

 

 

      
 

met Jan en Gerard (gerard@ghia.be en jandebroeck@scarlet.be)             met Josiane (josiane.craps@telenet.be) 
tijdens de paasvakantie zijn er geen wandelmomenten.  

(7, 14 en 21 april) 
 

Weet je dat onze leden Marina COFFIJN, Joke POPULAIRE en Claudine WAUTERS alle drie op dezelfde dag  geboren 

zijn? En dan nog juist wanneer de lente begon! Ook later in het jaar zagen Marc CELS en Gonda BUELENS op 

eenzelfde dag het levenslicht. 
 

 

Noteer nu reeds dat onze jaarlijkse barbecue zal 

plaatsvinden op donderdag 12 juni. 
 

 

 

Voor alle informatie en het volledige programma kan u terecht bij het clubbestuur: 
Hilde MELLAERTS, voorzitter (lezingen), hilde.mellaerts1@gmail.com 0499 32 10 04  

Josiane CRAPS, o/voorz. (logistiek/turnen), josiane.craps@telenet.be 0476 77 67 90  

Guy MAES, secretaris/penningmeester, gd.maes @skynet.be 0475 48 67 07  

Jan DE BROECK, verslaggever/fotograaf, jandebroeck@scarlet.be 02   768 03 46  

Annelies BAKKER, uitstappen, annelies.bakker@skynet.be 0475 79 81 81  

Lode DE REYMAEKER, nieuwsbrief, lod@telenet.be 0478 78 20 97  
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