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We werden door de spreekster Brigitte Raskin zelf, gewaarschuwd dat haar 
lezing niet ging ontsnappen aan haar "belerende inhoud" gezien haar carrière 
als lerares geschiedenis...en éénmaal lesgever, altijd lesgever! Dat hebben we geweten! 
We spartelden ons door een lange brok voorgeschiedenis, waar de # hoofdrolspelers 
ons nog wel bekend voorkwamen.  
 
Gaande van Caesar, die in zijn "Bello Gallico" de  "Belgae de dapperste de Galliërs" 
vond, waarna de Romeinen verder aan het roer stonden in onze contreien en ver daar 
buiten tot de val in 476! 
Ze werden opgevolgd door o.a. Karel De Grote en zijn clan, de # Filips"en, en 
Margaretha's, waarover alle details voor geïnteresseerden, ook te vinden zijn in de 
dikke turf  " De Bourgondiërs" van Bart Van Loo.  
 
Onze Keizer Karel, die in de 16de eeuw een rijk bestuurde" waar de zon nooit 
onderging" Was de belangrijkste vorst der Habsburgers! 
 
Ook de Franse Koningen zwaaiden hier de plak, en o.a. Napoleon, als Keizer 
in het rijtje der bekenden uit de 18de eeuw niet weg te denken is en zijn 
stempel drukte op verschillende domeinen! 
In al deze periodes zijn dus ook verschillende taalgroepen en -grenzen ontstaan! 
De "cultuurtaal" gangbaar bij de hoge adel en bourgeoisie, en de "volkstaal" 
gesproken bij het gewone volk. 
En naargelang de "heersers" bij ons,  werd het Latijn, Duits over naar Frans, en 
uiteindelijk Nederlands. 
Niet iedereen bleef tijdens deze uitgebreide uiteenzetting even aandachtig, 
en sommigen  werden overmand door "een dutje" 
 
De Taalgrens in ons huidige België werd, met vallen en opstaan, vanaf de 
onafhankelijkheid in 1830 door # wetten en decreten, privileges en faciliteiten 
en opeenvolgende aanpassingen in dit driedelig land, een onontwarbare kluwen, 
en blijft tot op de dag van vandaag een heikel punt! 
 
Maar ondanks alles, blijven de meerderheid der inwoners uit dit moeilijk te begrijpen 
politiek en taalkundig verdeeld landschap zich Belg voelen! 
Dit bevestigde ook het gedicht van Brigitte ’s onderwijzers-vader die ze 
als afsluiter van háár les voorlas ! 
 
Ik kon, gezien de lengte van de spreekbeurt, dit verslag ook niet korter maken ! 

Een lekkere wafel van Chef Rudi, om deze zware brok te verteren was heel welkom!
DC 
 


